Vrijdag:  De haan kraait

Het tekstgedeelte van vandaag staat in groot contrast met de
Bijbelgedeelten van gisteren en eergisteren. Op het moment dat Jezus
vrijwillig de hoon en smadelijke ondervraging ondergaat, zegt Petrus tot
drie keer toe dat hij deze Jezus niet kent! Het is een waarschuwing voor
iedereen die het leest: voor het ware geloof zijn hoogmoed en
zelfvertrouwen levensgevaarlijk. Wie erop vertrouwt dat hij/ zij de Heere
Jezus nooit zal verloochenen komt ten val. Maar dan kraait de haan. Dit
herinnert Petrus aan de woorden van zijn Heiland. ‘De haan zal niet
kraaien voordat u Mij driemaal verloochent zult hebben’. Wat een
barmhartigheid en medelijden heeft Jezus voor mensen die door eigen
schuld in zonde vallen.

LEZEN: Joh. 13: 36-38; Joh. 18: 15-18 en 25-27

VRAAG: Hoe kan deze geschiedenis een plek krijgen in ons eigen
geloofsleven?

LIED: Psalm 141:3en 9

Zaterdag: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.

Na het verhoor door Annas en Kajafas wordt Jezus overgebracht naar de
aardse machthebber, stadhouder Pilatus. Daar wordt duidelijk dat de
aanklacht van de Joden tegen de Heere Jezus niet helder is. Welke
aanklacht brengt u tegen Hem in? Het verhoor spitst zich toe op de
vraag of Jezus nu wel of geen Koning is. Ja, Pilatus, je hebt te doen met
lemand die een Koninkrijk bezit. Dit is echter geen aards koninkrijk
maar een Koninkrijk dat gevestigd is in de harten van mensen die Hem
als hun Heere hebben aangenomen.

LEZEN: Joh. 18:28-38
VRAAG: Is de Heere Jezus ook Koning over jouw leven?
LIED: Is dat, is dat Mijn Koning?
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Zondag:
De tarwekorrel moet sterven

Gisteren lazen we hoe de Heere Jezus

rijdend op een ezel en onder Hosanna

geroep van het volk, de stad binnengaat.

Hierna vragen enkele Grieken aan Filippus

of ze Jezus mogen zien. Wanneer hij dit

samen met Andreas aan jezus vraagt, zegt

Jezus ‘Nee’. Want Jezus weet dat nu ‘het

uur gekomen is dat de Zoon des mensen

verheerlijkt zal worden’ (vers 23). Met het

beeld van de stervende tarwekorrel maakt

Hij duidelijk wat dit betekent: alleen als

'p"' een tarwekorrel in de aarde valt en sterft,
h zal hij vrucht dragen. Alleen door te
sterven zal Hij de vrucht van het eeuwige

leven voor Zijn kinderen kunnen

verwerven. En wat voor Hem geldt, geldt

ook voor Zijn kinderen: ook zij moeten hun leven willen verliezen in
dienstvan Hem.

LEZEN: Joh. 12: 23-33 en Markus 8: 34-35

VRAAG: Het volgen van Jezus betekent gering denken over jezelf
en groot denken van Hem. Herken je dat in je eigen leven?

LIED: In Jezus Naam


https://youtu.be/0_2kb1267AA?si=qiNvcj3yJEsJOuYm
https://youtu.be/hzchpXieQcE?si=COLzWf3Mb-SbioUH

Maandag: Van tweeén één, geloven of verwerpen

In het gedeelte van vandaag lezen we over geloof en ongeloof. De meeste
Joden geloven niet dat Jezus Gods Zoon is, maar we lezen ook van leiders
die Hem wel geloven. Het ongeloof van de Joden is hun eigen schuld.
Hoeveel tekenen en wonderen had jezus niet gedaan om te laten zien dat
Hij de beloofde Messias is en Gods Zoon.? En toch geloofden ze Hem
niet. Gelukkig zijn er onder de leiders ok mannen die welin Hem geloven.
Maar zij zwijgen uit angst voor de Farizeeén.

LEZEN: Joh. 12: 37-50
VRAAG: Hoe ligt het in jouw leven? Ben je gevoelig voor wat men
van je denkt? Durf jij altijd voor je geloof in de Heere Jezus
uit te komen?

LIED: Psalm 119: 23 en 86

Dinsdag: Een les in nederigheid

Het is donderdagavond, een paar dagen na de intocht in Jeruzalem.
Jezus viert met Zijn discipelen het Pascha. Met de dood voor ogen wast
de Heere Jezus, als blijk van Zijn onvoorwaardelijke liefde, de voeten van
Zijn leerlingen. Daarmee geeft Hij de discipelen twee lessen mee.
Allereerst is deze voetwassing een voorbeeld van nederigheid en
dienstbaarheid. Besef dat het wassen van de voeten in die tijd een
minderwaardig werkje was, dat gedaan werd door niet-Joodse slaven.
Tegelijk is het een beeld van het afwassen van de zonde door Zijn dood.
in het Bijbelboek Openbaring komt Johannes op dit beeld terug en
schrijft hij in hoofdstuk 1 vers 5 ‘Jezus Christus...Die ons heeft liefgehad
en ons van onze zonden gewassen heeft door Zijn bloed.

LEZEN: Joh. 13:1-20
VRAAG: Hoe is het in jouw leven gesteld als het gaat om
nederigheid en dienstbaarheid?

LIED: Hij kwam bij ons heel gewoon

Woensdag: Jezus wil vrijwillig de drinkbeker van Zijn

Vader drinken.

Na de voetwassing en Zijn afscheidsrede, vertrekt Jezus naar de overkant
van de beek Kedron en gaat Hij de hof van Gethsemané in. Hier strijdt Hij
biddend tot Zijn Vader, de zware strijd om welbewust en gehoorzaam het
kruis te verdragen en de schande te verachten. Johannes vat in Zijn
Evangelie deze strijd kort samen in vers 11: de drinkbeker die Jezus van
de Vader te drinken krijgt, wil Hij vrijwillig gaan dinken. Die drinkbeker is
de beker van Gods toorn. Naast het lichamelijk lijden en de vernedering
door mensen moet Hij immers ook de toorn van God over de zonden
gaan dragen. Die beker heeft Hij plaatsvervangend voor ons gedronken.

LEZEN: Joh.18: 1-14 en 28-40

VRAAG: Hoe serieus neem je Gods toorn over jouw zonden?
LIED: ’t Is middernacht en in de hof

Donderdag: De ondervraging

Direct na de belijdenis van de Heere Jezus dat Hij de drinkbeker van Zijn
Vader zal drinken, komen de soldaten Hem gevangennemen. Als eerste
wordt Jezus naar het huis van de hogepriester gebracht. Daar wordt Hij
ondervraagd door Annas, de schoonvader van de hogepriester Kajafas.
Deze Annas was kennelijk nog steeds invloedrijk. Ryle: ‘Vrijwillig te lijden
als men de macht heeft dat te ontgaan en te lijJden voor een wereld van
ongelovige, goddeloze zondaren, ongevraagd en zonder dank, dat is een
gedragslijn die het verstand van een mens te boven gaat’.

LEZEN: Joh.18:12-14

VRAAG: Wat doet dit citaat van Ryle met jou en je liefde tot de
Heere Jezus?

LIED: Psalm 106: 1 en 26


https://youtu.be/bUs9BebVo7A?si=jnLamUQ__cpw_wji
https://youtu.be/FrrEsfv6Nro?si=DsyBzAJSOCx9vfVm
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