
Vrijdag: Jezus wordt gezalfd door Maria 
De Raad heeft besloten dat Jezus sterven moet. Voordat er nu van alles 
in Jeruzalem gebeuren gaat, vertelt Johannes eerst nog een opmerkelijke 
gebeurtenis in Bethanië. Het is zaterdagavond (zes dagen voor het 
Pascha) en de Heere Jezus is met Zijn discipelen bij Zijn vrienden Lazarus 
(door Hem opgewekt uit de dood), Martha en Maria.  Martha is druk met 
het bedienen van de gasten. En Maria? Voor of tijdens de maaltijd zalft 
zijn ineens vol liefde en dankbaarheid haar Meester met kostbare 
narduszalf. Marcus schrijft dat deze zalf meer dan 300 penningen waard 
was, ongeveer een jaarsalaris. Jezus legt aan Zijn verontwaardigde 
leerlingen uit dat Maria hiermee Zijn lichaam gezalfd heeft voor Zijn 
begrafenis. En zo voorzegt Jezus opnieuw Zijn dood. 

LEZEN: Joh. 11: 47 – Joh. 12:8 
VRAAG: Wat zou jij willen besteden voor jouw Zaligmaker? 
LIED:   Psalm 103: 1 en 11 

Zaterdag: Hosanna  
De dag na de zalving rijdt Jezus op een ezel de stad binnen. Het volk 
huldigt Hem. Ze laten hiermee zien dat ze op Hem hopen als de 
beloofde Messias. Ze zijn ervan overtuigd dat Jezus, de Koning, de 
Messias is, Die Israël kan verlossen. Jezus komt echter zonder paarden 
en wagens. Hij rijdt op een ezel, kwetsbaar en weerloos.  Maar eens zal 
Hij terugkomen, dan in volle Koninklijke glorie en als Overwinnaar. 

LEZEN: Joh. 12: 12-19 en Openb. 19: 11-16 
VRAAG:  Herken je in je eigen leven het ‘Hosanna’? 
LIED:   Ga stil in den lande 

 

Bijbelleesrooster week 5 
Zondag: 

Ik heb hun Uw woorden gegeven en 
zij hebben ze aangenomen 

Hier spreekt de Heere Jezus tegen Zijn 
Vader over Zijn leerlingen. Heel bijzonder 

als je bedenkt hoe zwak hun geloof was en 
hoe oppervlakkig te de dingen vaak 

beoordelen. Wat een troostvol onderwijs 
voor ons: de Heere Jezus ziet Zijn leerlingen 

heel anders dan zij zichzelf zien en dan 
anderen hen zien. Ryle: ‘De minste graag 

van geloof is zeer kostbaar in Zijn ogen. 
Waar de genadige Zaligmaker van zondaren 

echt geloof in hem ziet, ziet Hij met 
medelijden op veel zwakheden en ziet Hij 

veel gebreken over het hoofd. De Heere 
Jezus verachtte de elf apostelen niet om 

hun zwakheid, maar verdroeg ze. Hij maakte 
hen zalig tot het einde toe, omdat zij geloofden. En Hij verandert nooit’. 

LEZEN: Joh. 17: 6-10 en Markus 9: 12-27 
VRAAG: Hoe kijk je tegen je eigen geloof aan en hoe verdraag je 
het (soms zo) zwakke geloof van een medechristen? 
LIED:   Psalm 103: 2 en 7 

https://youtu.be/SuT5ohrfnys?si=fO3MGrfku4SlFojc
https://youtu.be/haN0E2LgCxw?si=ra6woeHaXryl9v8z
https://youtube.com/clip/Ugkxef-hG5LNIh7BJy1EofpNfqTZO0cfGvpv?si=MYzsNfSI4Irq9Gru


Maandag:   Voorbede voor bewaring 
Je kent vast de geschiedenis dat de Heere Jezus tegen Petrus zei: ‘Ik heb 
voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt (Lukas 22: 32). In de verzen 
van vandaag lezen we hoe de Heere voorbede doet oor al Zijn leerlingen. 
Hij vraag aan Zijn Vader of Hij Zijn leerlingen wil bewaren als de haat van 
de wereld zal losbarsten. Gods kinderen gaan niet verloren, omdat er 
een Voorbidder is Die nooit ophoudt voor hen te bidden. Om stil van te 
worden. 

LEZEN:  Joh. 17: 11-15 en Rom. 8: 33-37 
VRAAG: Wat betekent het voor jou dat Jezus Christus (ook  
   vandaag) voor jou bij de Vader bidt? 
LIED:   Hij bidt, ten troon verheven. 

Dinsdag:  Niet van de wereld, wel in de wereld. 
In Zijn afscheidspreek heeft de Heere Jezus meerdere keren Zijn 
leerlingen voorgehouden om in de wereld te blijven en vrucht te dragen 
voor Zijn Koninkrijk. Na Zijn opstanding zal jezus Zijn leerlingen de wereld 
in zenden zoals Zijn Vader Hem de wereld in gezonden heeft. Hij bidt dat 
ze niet ván de wereld zullen zijn, maar in die wereld geheiligd mogen 
leven. Als het goed is, hebben gelovigen in deze wereld een totaal andere 
levensinstelling en een ander levensdoel dan niet gelovigen. 

LEZEN: Joh. 17: 15-19 en Matth. 28: 18-20 
VRAAG: Hoe ziet in jouw eigen leven het devies ‘niet van de 
wereld, maar wel in de wereld’ eruit? 
LIED:   Psalm 86: 6 en 9                                                                                                    

 

 

 

Woensdag: Jezus bidt voor toekomstige gelovigen 
De Heere Jezus beperkt Zich niet tot voorbede voor Zijn discipelen. Hij 
bidt ook voor hen die in de toekomst in Hem zullen geloven. En in Zijn 
gebed bidt Hij dan vooral om eenheid en liefde. Wat een onbegrijpelijke 
liefde dat de Vader ‘hen die in Hem geloven’ liefheeft zoals Hij Zijn eigen 
Zoon liefheeft. Niet te bevatten! Aan het eind van Zijn gebed bidt de 
Heere Jezus dat Zijn volk uiteindelijk bij Hem mag zijn en Zijn heerlijkheid 
mag zien. Wat een troost dat het daarop uit zal lopen. 

LEZEN:  Joh. 17: 20 – 18: 1 
VRAAG: Hoe kun je concreet leven vanuit de  
   toekomstverwachting van vers 24? Doe je dat? 
LIED:   Door de nacht van strijd en zorgen. 

Donderdag:  Het is beter dat één Mens sterft voor het  
    volk 
De hogepriester Kajafas profeteert precies de betekenis van Jezus’ dood: 
het is nuttig dat één Mens sterft voor het volk en niet heel het volk 
verloren gaat. Zonder dat hij het weet gebruikt God hem hier als 
instrument: als hogepriester wijst hij precies de betekenis van Jezus’ 
dood aan. Het doet denken aan de geschiedenis van het volk in 
ballingschap. Koning Kores die de Heere niet kent, wordt als instrument 
gebruikt om het volk terug te laten keren naar Juda. 

LEZEN: Joh. 11: 47-57; Jesaja 44: 24 en 28 en Jesaja 45: 1, 4 en 5 
VRAAG:  Wat leert dit gedeelte ons over de manier waarop God  
   regeert in de wereld? Betrekt Jesaja 44 en 45 erbij. 
LIED:   Psalm 33: 7 en 8 

https://youtu.be/3yXkz3Gbg_E?si=yMtIj3l_zIag4PIf
https://youtu.be/m2d9a6LMjuo?si=W2gS7X_HsWJT-Xhs
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