
Vrijdag: Wanneer u de zoon des mensen verhoogd zult  
   hebben 
Dinsdag lazen we hoe de Heere Jezus bij de tempelreiniging de Joden 
wijst op het offer dat Hij gaat brengen. Dit lezen we vaker. Zij offer is 
immers het hart van Zijn blijde boodschap. Vandaag benoemt Jezus heel 
nadrukkelijk dat de Joden de Zoon des mensen zullen verhogen. Dat wil 
zeggen dat ze Hem zullen kruisigen. Net als tegen Nicodemus gebruikt 
de Heere Jezus het woord ‘verhogen’. In heel het evangelie van Johannes 
heeft het woord ‘verhogen’ de betekenis van aan het kruis verheven 
worden. 

LEZEN: Joh. 8: 21-30 
VRAAG: Wat doen die radicale woorden uit vers 24 met je: ‘Als u 
niet gelooft dat Ik het ben, zult u in uw zonden sterven’. 
LIED:   O wereld zie uw leven 

Zaterdag: De Goede Herder geeft Zijn leven voor Zijn  
   schapen 
In de gelijkenis van de Goede Herder vertelt de Heere Jezus dat Hij als de 
Goede Herder Zijn leven zal geven voor de schapen. Maar dat niet alleen. 
Als de Goede Herder kent Hij de Zijnen en wordt Hij door de Zijnen 
gekend. In het lied van SELA, ‘De Heer is mijn Herder’ wordt het kort en 
krachtig verwoord. Mijn Herder beschermt heel mijn leven door het Zijne 
te geven. 

LEZEN: Joh. 10: 1-18 
VRAAG:  Kun je dit lied met heel je hart meezingen? 
LIED:   De Heer is mijn Herder 
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Zondag: 

Het vleesgeworden Woord 
 

Johannes trekt direct bij het begin van zijn 
Evangelie alle registers open. Niemand 

minder dan de eeuwige God, de Schepper 
en Onderhouder van alle dingen, komt 

naar Zijn schepping om Zelf de zonde van 
de wereld weg te gaan nemen. De enige 
Mens die de mensheid kan behouden is 

‘God met ons’, het vleesgeworden 
Woord. Alleen Hij zal in staat blijken te 
zijn de zware last van de zonde van de 

wereld weg te dragen. 

 

 

 

LEZEN: Joh. 1: 1-18 
VRAAG: God kent grote waarde toe aan het Woord. Hoe belangrijk  
   is het Woord voor jou? 
LIED:   Psalm 40: 4 

https://www.youtube.com/watch?v=2vOc1Tu5Pm0
https://youtu.be/4AJx8QQ8jNU?si=pq0H_0WTaEjPU9iA


Maandag:   Zie het Lam van God 
Johannes de Doper was de wegbereider van Christus. Hij was de 
roepende in de woestijn. En terwijl nog geen mens Jezus als Zaligmaker 
kende mag Johannes Hem in zijn preken bij de Jordaan aanwijzen. 
Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt (vers 29). 
Vanaf het begin maakt de apostel Johannes duidelijk dat Jezus niet op 
aarde kwam als een bevrijder van de Romeinse overheersing of als een 
filosoof vol wijsheden. Ook niet als een moralist die de mensen goede 
omgangsvormen zou leren. Nee, Hij kwam om te doen wat geen mens 
kan doen: de zonde wegnemen. 

LEZEN:  Joh. 1: 19-34 en Jes. 53: 6-7 
VRAAG: Wat betekent het dat de Heere Jezus Lam van God is? 
   Wat betekent dat voor jou persoonlijk? 
LIED:   Agnus Dei – Sela  
 

Dinsdag:  Breek deze tempel af 
De Heere Jezus zelf is vanaf het begin duidelijk geweest over de reden 
waarom Hij mens geworden is. In het eerste jaar dat Hij in het openbaar 
optreedt reinigt Hij de tempel. Drie jaar later zal Hij dit vlak voor zijn 
kruisiging nog een keer doen. Wanneer de Joden vragen waaraan Hij het 
recht ontleent om dit te doen, wijst Hij in Zijn antwoord al heen naar Zijn 
offer op Golgotha (vers 19-21) 

LEZEN: Joh. 2: 13-25 
VRAAG: Pas drie jaar later begrijpen de discipelen het antwoord  
   dat de Heere Jezus hier geeft (vers 22). Herken je het dat  
   je soms pas jaren later iets uit bijvoorbeeld een preek  
   begrijpt? Welke les en troost ligt hierin 
LIED:   Psalm 69: 4 

Woensdag: Zoals de slang verhoogd is 
Johannes 3 beschrijft het lange gesprek dat Jezus met de leraar 
Nicodemus voert.  De Heere jezus haalt tegenover deze leraar Numeri 21 
aan. Daarin lezen we dat het volk Israël in de woestijn gebeten wordt 
door slangen. Een koperen slang die door Mozes op een staak gezet 
wordt, brengt genezing en gezondheid binnen het bereik van iedere 
Israëliet die is gebeten. Ze moeten slechts één ding doen: kijken naar die 
koperen slang! Met deze verwijzing wijst de Heere Jezus al op Zijn eigen 
dood aan het kruis. De gekruisigde Christus brengt het eeuwige leven 
binnen het bereik van ieder mens die verloren ligt. Ieder mens die in 
geloof op Christus ziet, zal behouden worden. 

LEZEN:  Joh. 3: 9-21 en Num. 21: 5-9 
VRAAG: Heb jij al in geloof op de verhoogde Christus aan het kruis  
   gekeken? Waarom wel/ niet? 
LIED:   Vertrouwen  

Donderdag:  Zijn vlees eten en bloed drinken 
De Heere Jezus doet veel wonderen. Het gevolg is dat een grote menigte 
Hem volgt (Joh. 6:2). Wanneer Hij duizenden mensen voedt zeggen de 
mensen: ‘Hij is werkelijk de Profeet’. Als reactie zegt Jezus dat ze niet 
moeten werken om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat 
blijft tot in het eeuwige leven. Hij verkondigt dat Hij Zelf het levende 
Brood is. Zo verkondigt Hij hier de verzoening die Hij aanbracht door Zijn 
offer op Golgotha. Het eten en drinken ervan wijzen op het persoonlijk 
geloof in die verzoening. 

LEZEN: Joh. 6: 29-58 
VRAAG:  Is het geloof voor jou zo noodzakelijk als het dagelijks  
   eten en drinken? 
LIED:   Psalm 105: 3 en 22 

https://youtu.be/ojtUQXId7uI?si=4N4-mmjLuqx0REaX
https://youtu.be/x6q0PktX2Gw?si=I8e2VEkdPOBYvuP-
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