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Voorwoord
Beste gemeenteleden,

Voor u ligt een nieuwe editie van het
gemeenteblad. Een van de vele manieren
waarop we als grote gemeente proberen met
elkaar in verbinding te blijven, elkaar persoonlijk
te leren kennen en als één gemeente op te
trekken. Om ons 'hecht samengevoegd' te
weten, zoals het ook in Psalm 122 staat
verwoord; een behaaglijk gevoel van eenheid
met elkaar. 

Zo kunt u in dit gemeenteblad nader
kennismaken met nieuwe gemeenteleden; een
van de meest favoriete rubrieken in het blad.
Ook geven een ouderling en een diaken een
inkijkje in hun persoonlijke (geloofs)leven en
lichten we de huisbijbelgesprekskringen voor u
uit. Na het lezen van het gemeenteblad weet u
precies waar de afkorting N.I.V.E.A. voor staat
en hebt u kunnen zien wat de 10-erclub in het
afgelopen seizoen zoal samen heeft gedaan. 

Kortom; een mooi gevulde editie met genoeg
leesplezier!

We wensen u een fijne, ontspannen en
gezegende zomerperiode toe!

Hartelijke groet,

De redactie

Trijntje Bos

Ankie de Jong

Herlinde Kooiker

Grietje Krol

Redactie
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Heeft u ideeën voor het volgende nummer of wilt u een bijdrage leveren? Of heeft u foto's

gemaakt bij een activiteit, die we in het blad met de gemeente kunnen delen? 

Mail naar gemeenteblad@hervormdrouveenstaphorst.nl.

Foto op de voorpagina door Rianne Brakke



.Waarom..?

“En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het
was zeer goed.” Genesis 1 : 31

Enkele jaren geleden zag je vaak op de plaats
van een ramp of aanslag, een opvallend bordje
met daarop de tekst: “Waarom?”. Een korte
vraag, maar indringende vraag.

Waarom gebeuren er zoveel vreselijke rampen,
waarom is er zoveel lijden op deze wereld? We
krijgen allemaal in ons leven wel te maken met
lijden, verdriet en pijn. Mag je dan als christen
de vraag stellen “Waarom?”, terwijl we geloven
in een almachtige en liefdevolle God? Ook
Jezus stelde aan het kruis een “Waarom”-vraag:
“Mijn God, Mijn God, waarom hebt U mij
verlaten?” (Mattheüs 27 : 46)

Als je er goed over nadenkt, zouden niet-
gelovigen die vraag niet kunnen stellen. Zij
denken dat de wereld er door een oerknal is
gekomen en al het leven op aarde bij toeval is
ontstaan. Als je zo denkt zal ook alles wat in de
wereld gebeurt bij toevallig gebeuren, er is dan
eigenlijk ook geen goed en kwaad. Het gebeurt
gewoon.
Toch wordt die vraag vaak gesteld door niet-
gelovigen. Daarmee willen ze aantonen dat de
liefdevolle God waar wij in geloven blijkbaar
niet kan bestaan.

Door een diep ingrijpende keuze van de mens is
het lijden ontstaan. God heeft alles geschapen
en we lezen in Genesis 1 : 31 “En God zag al wat
Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.”
God heeft de mens zelfs op een bijzondere wijze
geschapen, namelijk naar Zijn beeld. De mens
was in staat keuzes te maken. Maar al snel werd
een keuze gemaakt, onder invloed van de duivel,
die door God verboden was. De gevolgen waren
van te voren bekend; de mens zou de dood
sterven. Toch heeft God ons niet in die reddeloze
toestand gelaten. Jezus Christus is als mens naar
deze aarde gekomen en hoewel hij niet heeft
gezondigd, moest hij de bittere kruisdood
sterven.

Dit alles moest gebeuren opdat een ieder die in
Jezus Christus gelooft een vrijspraak bij God
verkrijgt. Hieruit blijkt de grote liefde van God
voor de mens (Johannes 3 : 16).

Laten we daarom in ons lijden en verdriet
vasthouden aan Hem. Laten we ons richten op
Zijn beloften en ons vertrouwen op Hem stellen.
Hij zal alle tranen van onze ogen afwissen en al
het leed zal voorbijgaan. Want Hij zag dat alles
wat Hij gemaakt had zeer goed was, en in Hem
zullen wij die goedheid en volmaaktheid mogen
ervaren.

Meditatie
D O O R  O U D E R L I N G  J A N  B I S S C H O P
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“Nou mevrouw, ik ben hier in de buurt
collectanten aan het werven voor het
gehandicapte kind, maar u kunt natuurlijk niet
collecteren, dat zie ik al”.
In mij zelf begin ik tot tien te tellen, ik sta
namelijk op het punt om te ontploffen. Uiterlijk
rustig, maar van binnen nog steeds kokend, zeg
ik: “meneer, zet mij maar op de lijst van
collectanten, met mijn rolstoel moet dit zeker
gaan lukken. Ik collecteer al voor twee andere
doelen die derde kan er ook nog wel bij.”“
U heeft dus iemand in huis die wel wil
collecteren, dat is heel fijn”. Verbaasd kijk ik de
man aan en herhaal: "ik ga zelf collecteren voor
het gehandicapte kind, ik denk namelijk dat ik
heel goed weet hoe een kind met een
beperking zich voelt, ik ben zelf zo’n kind
geweest".

Opeens lijkt de man zich bewust te worden wat
ik al twee keer heb gezegd. “U wilt zelf
collecteren, dat vind ik heel dapper van u.
Wilt u dan uw naam en adres op deze lijst
zetten dan wordt er contact met u opgenomen
over de route".
Nu kijk ik heel verbaasd naar de man. Sinds
wanneer is langs de huizen met een collectebus
dapper? Ik doe gewoon wat ik kan, net als ieder
ander.

Nog even terugkomend op de titel, u heeft vast
door dat de titel niks met zonnebrandcrème te
maken heeft.
N.I.V.E.A betekent in dit geval: Niet Invullen Voor
Een Ander.

N.I.V.E.A.
DOOR TRIJNTJE BOS

Ik zie u in gedachten verbaasd kijken naar de
titel. 
Wat is er zo interessant aan zonnebrandcrème
dat er een blog over geschreven wordt? Eerlijk
gezegd helemaal niets, daarom gaat deze blog
ook over iets heel anders.

Bent u in uw leven wel eens mensen
tegengekomen die zomaar dingen voor u
gingen invullen, zonder u te vragen of dit ook
echt klopt?

Nog niet zo lang geleden gebeurde mij dit ook
weer eens.

De bel gaat, ik pak mijn rollator en loop zo snel
ik kan naar de deur. Als ik de deur open doe, zie
ik een wat oudere man staan. Hij kijkt naar mij
en zegt: “Oh, dat kunt u toch niet”.
Hij wil al weer verder lopen, maar dat laat ik
niet zomaar gebeuren.
Als er iets is waar ik niet tegen kan zijn het de
woorden: dat kun jij toch niet.
Ik mag dan iets minder makkelijk bewegen dan
de gemiddelde Nederlander, maar dat wil toch
nog niet meteen zeggen dat ik niks kan.
Zo kalm mogelijk vraag ik aan de man wat ik in
zijn ogen niet zou kunnen.
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WELKOM
N i e u w e  g e m e e n t e l e d e n

Wij zijn Henk en Geesje Slager
en wonen aan Schemperserf in
Staphorst. Wij hebben 5
kinderen, die inmiddels allemaal
zijn getrouwd. Ook zijn we
trotse grootouders van 13
kleinkinderen.
Henk is monteur in de
staalbouw, Geesje werkt
parttime in de Hulstkampen. Wij
zijn overgeschreven als lid naar
Hervormde Gemeente Rouveen-
Staphorst, waar we ons heel
goed thuis voelen.

Hallo allemaal, wij zijn Henk en
Margje Bloemert, samen met onze
3 kinderen Willem, Joanne en
Sophie wonen we aan de
Industrieweg 64 in Staphorst.

Sinds vorig zomer zijn we officieel
bij jullie in de gemeente
ingeschreven, heel fijn want we
hebben het erg naar onze zin en
voelen ons welkom.
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Hallo allemaal, wij zijn Jennick
en Janita Stegeman. We zijn
vorig jaar mei getrouwd en
sindsdien lid van de Hervormde
Kerk. Janita komt uit Putten, en
we wonen nu in Staphorst.
Jennick is 27 jaar en werkt bij 2
boeren in Staphorst. Janita is 24
jaar en werkt in de
kinderopvang in Rouveen. In juni
verwachting we ons eerste
kindje en daar kijken we erg
naar uit. We hopen straks met
ons kindje op een fijne tijd in de
gemeente en zo het geloof door
te geven aan ons kindje.

Hallo allemaal, wij zijn Jan en
Annet Bijker. Samen met onze
kinderen Marleen, Niek en Jaron
wonen we aan de Oude
Rijksweg in Rouveen. Jan heeft
een bulldozerbedrijf samen met
zijn broer, Annet werkt als
verzorgende IG bij
Noorderboog. Marleen zit op de
pabo en werkt daarnaast bij de
Welkoop. Niek is monteur en
werkt bij Pon Equipment en
Jaron werkt in de bouw bij
Visscher Bouw. We kerken al
een poosje bij de Hervormde
Gemeente Rouveen-Staphorst,
dus na enige tijd hebben we
ons ingeschreven als lid. We
werden hartelijk ontvangen en
voelen ons er thuis. Hartelijke
groeten.

Wij zijn Maico en Joanne van
der Heiden en wonen aan de
Leliestraat in Rouveen. Maico
komt uit Berkel en Rodenrijs en
Joanne uit Rouveen. Nadat we
twee jaar in Harderwijk hebben
gewoond, zijn we vorig jaar in
Rouveen komen wonen. In het
dagelijks leven werkt Maico als
medisch technicus bij Logic
Medical en Joanne als
doktersassistente in een
huisartsenpraktijk. We hopen
op een fijne tijd in de
gemeente en vinden een
gesprek altijd leuk!



Na vijfentwintig jaar in Apeldoorn te hebben
gewoond, ben ik teruggekeerd naar mijn
geboortedorp Staphorst. Ik ben werkzaam als
beeldend kunstenaar en voel de behoefte om in
mijn werk mijn geloof uit te dragen. Zo heb ik in
de installatie op de foto mijn verlangen
weergegeven in overeenstemming met Gods
wetten mijn weg door het leven te gaan. Groet,
Hilleâne Talen (aka Hilligje)
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Als nieuw gemeentelid is mij gevraagd om een stukje te schrijven over
mezelf.
Ik ben Hilligje Kok-Bisschop en woon aan de Oude Rijksweg 424 te Rouveen.
Ik heb inmiddels de gepensioneerde leeftijd bereikt, maar ik kan wel
schrijven waar ik zoal druk mee ben geweest.
Ik was getrouwd met Wicher Kok. Samen hebben we 8 kinderen gekregen
die inmiddels allemaal uitgevlogen zijn. Wicher is helaas in 2006 overleden.
Hij werkte bij het Waterschap als kraanmachinist. We woonden op een
boerderij en hadden onder andere scharrelvarkens en later hadden we ook
koeien. We hadden een EKO-bedrijf en geen mestproblemen. De kinderen
hielpen ook mee.
Daarnaast deden we vrijwilligerswerk. Wicher deed vrijwilligerswerk voor
Veilig Verkeer Nederland en de Historische Vereniging. Ook ging hij veel
naar Polen, Wit-Rusland en Roemenië om ontwikkelingshulp te bieden. Zelf
zette ik me in voor de VBOK. Eerst in onze eigen gemeente en later in
Amersfoort. Ook zat ik in de dorpsraad in Rouveen. Ik vond het leuk om mee
te praten.
Ook ben ik nog werkzaam geweest in de Museumboerderij in Staphorst, maar tijdens de ziekte van mijn man
hebben we dat allemaal losgelaten. Hij is 2,5 jaar ziek geweest en op 14 juni 2006 overleden.
Na het overlijden van mij man ben ik kleiner gaan wonen en is mijn leven totaal anders geworden. Om mijn
verdriet wat te verzachten ben ik gaan zingen in verschillende koren. Zingen is twee keer bidden.
Mijn hobby's zijn: tuinieren, schilderen en fietsen. Als je 75 jaar bent, heb je al een leven achter de rug, maar
kun je ook veel delen met mijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.
Zolang als God het geeft, hoop ik te getuigen van de Liefde die Hij ons meegeeft in Zijn Woord. Psalm 27:7.

Hartelijke groet,
Hilligje Kok-Bisschop

‘Laat mijn voetstappen vaststaan in Uw Woord’
- Psalm 119 vers 133a



Kennismaken met ambtsdragers

In deze rubriek maken we kennis met onze
ouderlingen en diakenen. Wie zijn de mannen
die voor ons als gemeente vooral op zondag
zichtbaar zijn in het ambt en wat houdt hun
bezig? Wat (of Wie?) motiveert hun om op deze
manier mee te bouwen aan Gods koninkrijk?
Deze keer de beurt aan ouderling Henk Wichers
en diaken Henk Compagner.
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Ouderling Henk Wichers
Mijn naam is Henk Wichers, ik ben getrouwd met
Wijnanda en trotse vader van twee dochters (17
en 15 jaar) en een zoon (11 jaar). Ik ben 54 jaar
en woon nu ongeveer vijf jaar in Rouveen.
Hiervoor hebben we tien jaar een B&B gehad in
Wanneperveen en zijn toen gaan kerken in de
Hervormde Gemeente van Rouveen-Staphorst.
In mijn dagelijkse leven werk ik bij een plaatselijk
verhuurbedrijf waar ik de meeste tijd achter de
balie sta om klanten te helpen en adviseren.

Wonend in Wanneperveen werd ik gekozen tot
ouderling en na een intensieve week mocht ik
vrijmoedigheid ontvangen om het mooie ambt
te aanvaarden met de woorden van Markus 2 :
14 toen de Heere Jezus Levi riep en zoals Hij ook
mij riep: “Volg Mij”. Hij heeft nooit teleurgesteld,
maar altijd kracht gegeven, ook in moeilijke
situaties.

Toen we verhuisden naar Rouveen en we in wijk I
kwamen wonen, werd ik opnieuw gekozen tot
ouderling; na een jaar jeugdouderling werd ik
wijkouderling. Ook toen kreeg ik weer een
bevestiging van de Heere in Jesaja 41 : 13 “Wees
niet bevreesd, Ik help u”.

Het mooie van dit ambt is om met mensen om te
gaan en samen de Bijbel te openen en erover te
spreken, samen te bidden en samen het goede
te zoeken. Te weten dat ik gezonden ben door
de Zender om anderen te wijzen op de Heere
Jezus Die voor ons wilde sterven, maar ook is
opgestaan en zo de weg heeft bereid voor Zijn
volk om eeuwig bij Hem thuis te komen.

God is zo goed voor ons mensen. Ook al zien
we het niet altijd, Hij is er altijd. Heb God lief
boven alles en de naaste als jezelf. Zien wij ook
de ander? Zien we wie het moeilijk heeft en een
praatje of bemoediging nodig heeft? Laten we
omzien naar elkaar. Dat is een Bijbelse
opdracht!

Voor iedereen die het moeilijk heeft sluit ik af
met Psalm 43 : 5. Woorden die mij ook steun
geven.

Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen?
Wat zijt g’onrustig in uw lot?
Berust in ‘s HEEREN welbehagen;
Hij doet welhaast uw heilzon dagen;
Uw hoop herleev’, naar Zijn gebod;
Mijn Redder is mijn God.
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Diaken Henk Compagner
Ik ben Henk Compagner en geboren op 4 maart
1966 in Rouveen. Samen met mijn vrouw Arina
hebben we drie zonen (Erik, André en Gerald),
drie schoondochters (Laura, Leonieke en
Jenneke) en acht kleinkinderen – waarvan één
overleden – en het negende kleinkind op komst.
In mijn dagelijks leven ben ik al 24 jaar
heftruckmonteur.
Een kleine zeven jaar geleden ben ik diaken van
wijk II geworden. Als diaconie dragen we zorg
voor de financiële nood binnen (en soms ook
buiten) onze gemeente. We bieden een
luisterend oor, praktische hulp en financiële
middelen aan onze naaste. En dit alles volledig
anoniem, zonder dat andere kerkenraads- of
gemeenteleden hier vanaf weten.

Ook via deze weg de oproep om u te melden
als u financiële hulp nodig heeft. Trek aan de
bel; neem contact op met de (wijk)ouderling of
(wijk)diaken, zodat we samen kunnen kijken hoe
we u kunnen helpen.

Er zijn twee Bijbelteksten die mij in het bijzonder
aanspreken en die ik graag met u wil delen.

In Jozua 1 : 5 zegt God tegen Jozua: “Ik zal u
niet loslaten en u niet verlaten.”. Deze tekst
kregen we op 29 juli 1988 door ds. P.J. Visser als
trouwtekst mee aan het begin van ons huwelijk.
Juist in moeilijke momenten hebben we ervaren
dat de aanwezigheid van de Heere kracht en
moed geeft. In het bijzonder na het overlijden
van onze kleinzoon Gyan in 2017 en tijdens mijn
ernstige ziekte in deze zelfde periode hadden
we houvast aan deze belofte van God. Dit
geloofsvertrouwen hebben we steeds mogen
vasthouden. Ook het lied ‘Ik zal er zijn’ gaf ons
veel troost; we hebben dit twee jaar niet zonder
tranen kunnen zingen.

De welbekende tekst uit Johannes 3 : 16 is het
evangelie in een notendop: “Want zo lief heeft
God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren
Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem
gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven
heeft.” Gods liefde voor de wereld zorgde
ervoor dat Hij Zijn Zoon als mens in de wereld
gezonden heeft om de straf voor de zonden te
dragen. En daardoor kan ieder die persoonlijk
zijn vertrouwen op Hem stelt het leven van
eeuwige vreugde ontvangen. Een troost voor
ons allemaal!



Boekentip
Hij was dit voorjaar te gast bij de afsluiting van
het catechisatieseizoen: Joop Gottmers. In het
Dienstgebouw vertelde hij zijn indrukwekkende
verhaal, hoe hij in de criminele drugswereld
terecht gekomen is en hoe Jezus hem uit deze
wereld gehaald heeft. Op deze avond had hij
ook een stapel van zijn boeken mee en
sindsdien ligt het boek bij ons in huis, en
waarschijnlijk bij wel meer gemeenteleden.
Afgelopen weken heb ik het boek gelezen. Het
boek bestaat grofweg uit twee delen: het
eerste deel gaat over zijn jeugd en hoe hij in de
criminaliteit raakt en het tweede deel gaat over
dat hij Jezus leert kennen en volgen. Het eerste
deel had van mij wat korter gemogen, maar
misschien komt dat ook doordat ik zijn verhaal in
het Dienstgebouw al gehoord had. Toch was
het de moeite waard om door te lezen, want in
het tweede deel schittert God. Ik betrap mijzelf
regelmatig op het idee dat een gelovige in één
keer perfect zou moeten zijn, maar Joop
Gottmers laat in zijn boek zien dat christen-zijn
een vormingsproces is. Steeds meer leren wat
Jezus volgen inhoudt. Naar Hem luisteren, Hem
gehoorzamen, Hem vertrouwen. Niet in één keer
perfect, maar met vallen en opstaan achter
Hem aan, tot Zijn eer.

Filmtip
Onlangs keken we de film ‘The Case for Christ’.
Een film gebaseerd op het waargebeurde
verhaal van Lee Strobel. Lee Strobel is een
atheïstische journalist van de Chicago Tribune en
getrouwd met Leslie. Wanneer zijn vrouw tot
geloof komt, is Lee vastbesloten om te bewijzen
dat het christendom een leugen is. Hij gaat op
onderzoek uit naar het bewijs voor de opstanding
van Jezus, het fundament van het christelijk
geloof, en komt tot een verrassende conclusie. Ik
zal niet verklappen hoe de film afloopt, maar
jullie hebben vast een vermoeden. Ik vond het
een mooie film, die recht doet aan de
verschillende personages: een man bij wie de
grond onder de voeten wegzakt wanneer zijn
vrouw tot geloof komt, terwijl hijzelf een
overtuigd atheïst is. En een vrouw die worstelt
met hoe ze haar blijdschap kan delen met haar
man en hoe ze hem kan bereiken. Een aanrader
om te kijken!

Lee Strobel heeft ook een boek met zijn verhaal
geschreven, in het Nederlands vertaald onder de
titel ‘Bewijs genoeg’. Daarnaast zijn er op
YouTube veel video’s van hem te vinden. In een
recensie van de film online lees ik dat er bij de
film wat dichterlijke vrijheid is genomen om het
levensverhaal van Lee te vertellen: sommige
details zijn gewijzigd of toegevoegd voor een
dramatisch effect. Dat verbaast me niks, dat is
vaak het geval bij films, maar goed om in het
achterhoofd te houden als je al iets van Lee
Strobel kent.

Boekentip en filmtip
D O O R  A N K I E  D E  J O N G
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Kruiswoordpuzzel
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Huisbijbelgesprekskringen

Al heel wat jaren geleden in het leven
geroepen: de huisbijbelgesprekskring. Wat leuk
om in dit gemeenteblad wat meer hierover te
kunnen vertellen!
Op dit moment zijn er zo’n vijftien
huisbijbelgesprekskringen. Elke maand komen
de kringen bij elkaar, en zoals de naam al zegt,
bij iemand thuis. De avond is wisselend per
kring, want dit wordt samen afgestemd. De ene
kring geeft de voorkeur aan een doordeweekse
avond, terwijl de andere kring graag op
zondagavond bij elkaar komt. Voor de
samenstelling van de kringen kijken we naar
iemands voorkeur, naar leeftijd en levensfase.
Zo zijn er bijvoorbeeld kringen voor jongeren,
kringen van middelbare leeftijd en ook kringen
met jonge ouders.
Elke kring heeft zijn eigen kringleider die het
aanspreekpunt is. De kringleider ontvangt aan
het begin van een nieuw seizoen de
communicatie over de verspreiding van de
nieuwe boekjes, nieuwe gemeenteleden die
deel willen nemen en eventuele wisselingen in
de samenstelling van de kringen. Nieuwe
mensen zijn altijd welkom! Als u/jou dit leuk lijkt,
neem dan contact met mij op.
Elk seizoen zoeken we een aansprekend boekje
uit over een bepaald Bijbelboek. We doen dit
meestal samen met de kringleiders. Goede
suggesties hiervoor zijn van harte welkom!

Ilse van Spijkeren 
Coördinator huisbijbelgesprekskringen 
ilsevanspijkeren@live.nl

Kringleiders aan het woord

De huisbijbelkring is eigenlijk gemeente zijn in
het klein. Het is mooi dat er inmiddels zoveel
groepen zijn.
Er wordt wel eens gedacht dat het alleen iets
voor jongeren is, maar dat is helemaal niet zo.
Wij draaien al vanaf het opstarten van de
groepen mee. Wij vinden het fijn om met
leeftijdgenoten in een kring te zitten, maar dat
hoeft natuurlijk niet. Doordat de groep niet al te
groot is kom je tot fijne gesprekken en leer je
elkaar kennen. Zo komen er dan dingen langs
die je niet in een grotere groep vertelt. Je
vertrouwt elkaar en biedt elkaar een luisterend
oor.
We komen één keer per maand bij elkaar, maar
als er ziekte of zucht is, zijn de lijntjes ook korter
en geef je elkaar dan ook aandacht. Denk
erover na om je bij een groep aan te sluiten en
geef je op!

Albert en Ali Bouthoorn
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Wij zijn al vele jaren lid van een huisbijbelkring,
bijna vanaf de start, wat inmiddels toch
ongeveer 15 jaar is. De samenstelling van deze
kring is in de loop der jaren nogal gewisseld
doordat mensen soms nieuw aansluiten,
overstappen naar een andere kring of naar een
andere vorm van bijbelbespreking /
bijbelstudie binnen onze gemeente. Deze
wisselingen zijn eigenlijk wel prettig, want het
houdt de kring levendig door nieuwe
gezichtspunten, meningen en ervaringen die
naar voren komen.
Onze bijbelgesprekskring bestaat momenteel
uit elf leden en wij komen ongeveer acht keer
per jaar op een zondagavond bij elkaar thuis
om een hoofdstuk uit ons boekje over een
Bijbelgedeelte te bespreken. De gastheer/-
vrouw van die avond begint en eindigt de
avond met een gebed. Iedereen heeft het
voorbereid door de Bijbel en de uitleg te lezen
en zelf al voor zover mogelijk een antwoord te
geven op de vragen die erbij horen. Tijdens de
kringavond lezen we nogmaals het
Bijbelgedeelte en bespreken dan gezamenlijk
de vragen en welk antwoord we hebben of hoe
we erover denken. 

De vragen zijn meestal niet zo eenvoudig dat
er direct een pasklaar antwoord is. Dit zorgt
ervoor dat we per vraag best kunnen uitweiden
of op een ander onderwerp terechtkomen. 

Wij vinden het erg mooi om te merken dat als
je elkaar beter leert kennen, je ook steeds
meer van jezelf durft laten zien. Als je
onderling deelt waar je vragen over hebt of
waar je tegenaan loopt, is het waardevol te
horen dat dat bij een ander misschien ook
leeft. Soms vind je dus (h)erkenning, maar
soms krijg je ook juist een ervaringsverhaal van
een ander te horen waaruit je zelf weer iets
kan meenemen en mogelijk kunt toepassen in
je eigen leven.
We kunnen het deelnemen aan een
huisbijbelkring iedereen aanraden. Zelf merken
we dat we vooraf aan de kringavond soms de
motivatie even moeten zoeken, maar juist met
een heel rijk gevoel weer thuis komen. Rijk in
die zin dat het geloof in God steeds meer in je
leeft en levend blijft wanneer je dit kunt delen
met anderen.

Harmen en Carla Bisschop
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Verhaal
ALS JE MAAR JE BEST DOET

Het is muisstil in de klas, iedereen in groep 8 is
bezig met de eindtoets rekenen. Meester De
Vries zit achter zijn bureau en kijkt naar zijn
leerlingen. Nog maar een paar maanden en dan
moet hij al afscheid nemen van zijn klas. Deze
groep 8 zal hij echt gaan missen, het is zo’n
leuke, hechte groep. Natuurlijk is er wel eens
wat, maar meestal lossen de kinderen dit zelf
weer op.

Een diepe zucht verstoort de stilte en brengt
meester De Vries weer uit zijn gedachten terug
in de klas.

Hij kijkt de klas rond en ziet Richard op zijn
potlood kauwend voor zich uit staren. Meteen
staat de meester op en loopt naar Richard.
“Lukt het, jongen?”

“Niet echt meester, ik vind rekenen heel
moeilijk.”

“Maak dan eerst de sommen die je wel snapt en
kijk als er nog tijd over is maar naar de andere
sommen. Je hebt nog ongeveer twintig minuten
de tijd.”

Meester De Vries loopt verder de klas door en
kijkt zo hier en daar eens bij een leerling hoever
deze is met de toets. Als de meester net weer
achter zijn bureau zit ziet hij Michel zijn vinger
omhoog steken. “Wat is er Michel, ben je al
klaar met de toets?”

“Ja meester ik ben klaar, ik heb alles nog een
keer nagekeken, ik heb echt alle antwoorden
ingevuld. Mag ik nu gaan lezen?”

“Als je echt alles hebt ingevuld mag je je boek
pakken en gaan lezen.”

Na de rekentoets is het tijd om pauze te
houden. Daar zijn de leerlingen van groep 8
echt aan toe. Voor vandaag zit de toets erop,
de rest van de week hebben ze ook elke
ochtend een toets.

Michel kijkt op het schoolplein om zich heen of
hij zijn beste vriend Richard ergens ziet staan.
Ja, daar staat hij, een eindje verderop. Meteen
rent Michel naar hem toe. “Hé, Richard, fijn hè
dat de rekentoets erop zit! Daar zag je toch zo
tegenop?” 
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Richard glimlacht als hij zijn beste vriend aan
ziet komen. “Ik zou willen dat ik net zo goed kon
rekenen als jij Michel, voor jou stellen alle
toetsen niks voor. Jij krijgt vast het advies om
VWO te gaan doen. Ik denk dat ik niet hoger
kom dan MAVO.”

“Je weet toch wat de meester altijd zegt
Richard: als je maar je best doet is het goed. En
er zijn niet alleen maar mensen nodig die goed
met hun hoofd kunnen werken, er zijn ook
mensen nodig die goed met hun handen kunnen
werken. En met je handen werken kun jij echt
beter dan ik.”

“Ik weet het Michel, maar wat ik zo jammer vind
is dat we volgend jaar niet meer bij elkaar in de
klas zullen zitten. Jij krijgt vast een heleboel
andere vrienden en na een tijdje heb je mij vast
niet meer nodig als vriend.
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“Doe niet zo gek Rich, jij bent echt mijn beste
vriend en dat blijft zo ook al zitten we volgend
schooljaar niet meer bij elkaar in de klas. We
gaan wel naar dezelfde school en hebben
gewoon samen pauze. Maak je geen zorgen
Richard, ik blijf gewoon jouw beste vriend en jij
die van mij. Zo gemakkelijk kom je niet van me
af hoor! En nu niet meer piekeren, we hebben
nog maar even pauze, wie het eerst bij de
schommels is wint. Meteen schiet Michel er
vandoor en voor Richard halverwege is heeft
Michel de schommels al bereikt. “Ha, je bent
dan misschien goed in met je handen werken,
maar mijn benen zijn toch echt sneller dan die
van jou” roept Michel triomfantelijk.

“Zo kan ik ook winnen jochie, de volgende keer
win ik met gemak van je,” roept Richard al
lachend. Weg zijn z’n twijfels over volgend
schooljaar. Eerst maar genieten van wat ze
allemaal nog met groep 8 gaan doen, er staan
nog zoveel leuke dingen op het programma de
laatste maanden van dit schooljaar!
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Blikopener
DOOR ANKIE DE JONG

Vrij zijn, vrij zijn 
Wij willen vrij zijn 

Vrij om te gaan en te staan 
Waar wij willen In onze maatschappij 

Vrij zijn, vrij zijn 
Wij mogen vrij zijn 
Vrij om te zeggen 
Wat we denken 

Vrij

Sinds een tijdje luister ik wat vaker christelijke
kinderliedjes. Eén van de liedjes die regelmatig
voorbij komt is het liedje ‘Vrij zijn’ van Elly en
Rikkert. Een onderwerp dat me de laatste tijd te
denken geeft. We willen allemaal graag vrij zijn.
Zeker in onze huidige maatschappij wordt grote
waarde gehecht aan vrijheid en autonomie. We
bepalen zelf ons leven, wat goed is, zetten onze
eigen koers uit. We zijn vrij. Of toch niet?

Als ik de definitie van ‘vrij’ erop na sla, dan kom
ik dingen tegen als: ongebonden, onafhankelijk
van de macht of wil van een ander, bestand
tegen, ongevoelig voor. Zijn we dat? Leven we
onafhankelijk van wat anderen vinden en
zeggen? Zijn we ongevoelig voor alle invloeden
om ons heen?

Voor mijzelf is de smartphone een voorbeeld
van onze gebondenheid. We staan er mee op
en we gaan er mee naar bed. We zijn verslaafd
geraakt aan onze schermpjes en zijn amper
opgewassen tegen die verslavende macht. Ga
eens na: hoeveel schermtijd gebruik je op een
dag en wíl je eigenlijk wel zoveel tijd op je
schermpje doorbrengen? Algoritmes die ervoor
zorgen dat je langer zit te scrollen dan je zou
willen, die je meezuigen in een bubbel. Social
media en de massa’s influencers, wat zo vaak
de hebzucht aanwakkert: de zucht naar een
perfecter leven, een perfecter huis, een
perfectere opvoeding en vul maar in. 

En zo kan het ons zomaar overkomen dat in plaats
van dat we ons oog richten op wat boven is, we
steeds meer gebonden raken aan het aardse
leven. Nu is de telefoon maar één kanaal van wat
ons denken beïnvloed, maar er zijn er veel meer
op te noemen. De tijdsgeest en de invloed van
maatschappelijke denkbeelden (waar soms zelfs
sterke lobby voor is) ontgaan ons niet. Het is een
illusie dat we vrij zijn in ons denken. We worden
continu beïnvloed, via allerlei kanalen. Zijn we ons
daar voldoende bewust van?

Wie vormt jouw denken?

Ik moet opnieuw denken aan een kinderliedje:
lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag
(of: als je groeien wil, zoals in andere talen
gezongen wordt). Zoek God, laat je vullen door
God, laat Hem je denken vormen en vernieuwen.
Vertrouw op de HEERE met heel je hart,
en steun op je eigen inzicht niet.
Ken Hem in al je wegen,
dan zal Híj je paden rechtmaken.
Wees niet wijs in je eigen ogen:
vrees de HEERE en keer je af van het kwade.
Het zal een medicijn zijn voor je navel
en verfrissing voor je beenderen*. 
-Spreuken 3:5-8.
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Er zijn verschillende manieren die je kunnen
helpen om God te zoeken en tijd met Hem door

te brengen. In dit gemeenteblad gaat het over
de huisbijbelkringen, een aanrader! Wil je iets

delen over hoe jouw tijd met God eruit ziet?
Mail ons dan op

gemeenteblad@hervormdrouveenstaphorst.nl

*De Studiebijbel zegt hierover: ‘Er is dus herstel
voor het hele lichaam, zowel voor de navel, het
zachtste deel, als voor de beenderen, die model

staan voor de hardste delen.
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Vakantie Bijbel Week 2023 
D.V. 25, 26 en 27 juli 

Wij tellen af naar de VBW 2023! Tel je met ons mee? We hopen
weer heel veel kinderen van 4 t/m 12 jaar te ontmoeten op de

VBW! Neem jouw vriendjes of vriendinnetjes gezellig mee! 

Om de VBW mogelijk te maken, hebben we ook de hulp van
vrijwilligers nodig. Kan jouw papa, mama, broer of zus een

dagdeel helpen? 

Kinderen en vrijwilligers kunnen zich opgeven via
www.hervormdrouveenstaphorst.nl. 



IK ZAL ER ZIJN
Opwekking 770

Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben Die Ik ben’ is Uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

‘Ik ben Die Ik ben’ is Uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Door Sela


