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Voorwoord
Beste lezers,

Wij leven in onrustige tijden. Ook nu de
coronacrisis lijkt te zijn afgezwakt zijn er weer
andere moeilijkheden die opdoemen. Samen
hebben we te maken met sterk stijgende kosten
en telkens weer worden we geconfronteerd met
verschrikkelijke berichten over de oorlog in
Oekraïne. Deze wereld staat in brand en na een
rondwarende ziekte horen we nu over oorlogen
en geruchten van oorlogen.

Toch mogen we ook in dit gemeenteblad
teruglezen dat Christus Koning is. Dat de Heere
Zijn schepping niet loslaat, maar diep betrokken
is op deze wereld. Hij regeert en heeft dit
zichtbaar gemaakt in de komst van Zijn Zoon de
Heere Jezus Christus.

En ook onze gemeente mag onderdeel zijn van
Zijn koninkrijk en zo mogen wij als broeders en
zusters met elkaar meeleven door middel van dit
gemeenteblad. Onder andere door de
kennismaking met nieuwe gemeenteleden en
ambtsdragers die zich voorstellen. Behalve
kennismaken met het heden is het ook goed om
opnieuw of voor het eerst kennis te maken met
het verleden. Daarom in dit blad dat verschijnt
in koude tijden een actuele bijdrage over de
manier waarop men zich vroeger warm hield. En
ook dit keer een mooi (voor)leesverhaal, een
kleurplaat en een puzzel. Daarnaast een verslag
van (een deel van) de activiteiten van de
10’erclub. Ook het PPH-team leverde voor dit
nummer een bijdrage. Voor de mensen die nog
wat extra te lezen zoeken voor de komende
weken is er een boekentip toegevoegd.

Namens de redactie mag ik u en jou gezegende
dagen toewensen, waarin we samen het
wonder van Kerst hopen te beleven: de komst
van Gods eigen Zoon, Jezus Christus naar een
wereld verloren in zonde en schuld.

Namens de redactie, 
Jan Admiraal

Jan Admiraal

Trijntje Bos

Ankie de Jong

Grietje Krol

Renate Schuurman

Omdat Renate gaat stoppen, zoeken wij nog

een nieuw redactielid. Lijkt het u/je leuk om

mee te denken en schrijven voor het

gemeenteblad? Laat het ons weten!

Heeft u ideeën voor het volgende nummer of

wilt u een bijdrage leveren? Of heeft u foto's

gemaakt bij een activiteit, die we in het blad

met de gemeente kunnen delen? 

Mail naar

gemeenteblad@hervormdrouveenstaphorst.nl

Foto op de voorpagina door Anita van der

Veen

Redactie
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Maar verwerp de onheilige en onzinnige
verzinsels en oefen uzelf in de godsvrucht. Want
de oefening van het lichaam is van weinig nut,
maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen,
omdat zij de belofte van het tegenwoordige en
van het toekomende leven heeft. 
1 Timotheüs 4: 7 en 8

De zomer- en vakantieperiode liggen weer
achter ons. Voor velen een tijd van ontspanning
en rust. Veel verenigingen hebben een
zomerstop: geen trainingen en wedstrijden, zelfs
kerkelijke activiteiten zoals de verenigingen,
catechisaties e.d. liggen stil. Geen trainingen
en activiteiten meer betekent dat je conditie
achteruitgaat. Conditie wil zeggen een
toestand waarin iemand lichamelijk of geestelijk
verkeert. Een goede conditie wil zeggen dat je
het lichamelijk en geestelijk kunt
volhouden/volharden. Een bekend gezegde is
‘stilstand is achteruitgang’. 

Wij zijn weer begonnen aan een nieuw seizoen.
Verenigingen hebben de trainingen en
wedstrijden weer opgestart en ook het
winterwerk van de kerk is van start gegaan. Hoe
staat het nu met onze lichamelijke en
geestelijke conditie?

Lichamelijk misschien wel een kilootje
aangekomen. Wij pakken de draad weer op. Wij
hervatten de trainingen en wedstrijden, gaan
naar de sportschool om dat kilootje maar weer
kwijt te raken. Wij kunnen wel zeggen dat wij
leven en werken in een “lichamelijke cultuur”. Er
is veel aandacht voor de schoonheid en de
gezondheid van het menselijk lichaam. Daar zit
iets goeds in. God heeft ons namelijk een
lichaam gegeven om zuinig mee om te gaan.
Als je roofbouw op je lichaam pleegt, breek je
de tempel van Gods Geest af (1 Kor. 6:19).
Lichamelijke oefening heeft dus zeker enig nut.

Dan onze geestelijke conditie, is ons
geloofsleven de laatste tijd ook verzwakt of
zelfs tot stilstand gekomen? 

Wat doen we eraan om deze weer op te bouwen,
zodat we kunnen volhouden en volharden in een
wereld die steeds verder afdwaalt van het
christelijk geloof? Gelukkig hebben wij het
betrouwbare Woord van God, de Bijbel. Hierin
schrijft Paulus onder andere in de eerste brief
aan Timotheüs, hoofdstuk 4 vers 7 “oefen uzelf in
de godsvrucht” en in vers 8 “de godsvrucht is
nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van
het tegenwoordige en van het toekomende leven
heeft.”

Wat is godsvrucht en hoe kan ik dat
oefenen/trainen? Godsvrucht is het vertaalde
woord van het Griekse eu-sebeia, dat uit twee
woorden is opgebouwd. Eu betekent goed en
sebeia betekent verering, dus letterlijk: goede
verering. Goede verering is dus God als God
vereren en Hem de plek en de dank geven die
Hem toekomt (Rom 1:21). Godsvrucht heeft dus te
maken met een juist beeld van God en daarom is
het belangrijk dat wij uit de Bijbel leren wie Hij is. 
Biddend, zingend, delend, dienend, zwijgend en
lezend bezig te zijn met God en Zijn Woord, dat
is voor eeuwig waardevol. Dan groeit de
godsvrucht in je leven!

Mag ik u en jou vragen hoe uw weekindeling en
tijdsbesteding eruit ziet komend seizoen? Is er
naast onze persoonlijke activiteiten ook nog
ruimte om te oefenen en te trainen in de
godsvrucht? Als christen heeft Christus toch wel
een plaats in uw en jouw agenda? De godsvrucht
is een belofte die God ons geeft in het
tegenwoordige en toekomende leven. Een
belofte van eeuwigheidswaarde. 

Wat is er nu mooier om, naast je persoonlijke
omgang met God, samen met andere
gemeenteleden te oefenen in de godsvrucht
tijdens het komende seizoen. Kom en sluit je aan
bij de vele activiteiten in onze kerkelijke
gemeente, zowel op de zondag als door de
week.

“Wij weten niet wat komt, maar wij weten Wie
komt: Christus komt!”

Meditatie
D O O R  O U D E R L I N G  E V E R T  M U S S C H E
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WELKOM
N i e u w e  g e m e e n t e l e d e n

Wij zijn Derniek en Anne-Louise Vogelzang, en
wonen aan de Schoonstersland in Staphorst.
Afgelopen mei zijn we getrouwd en sindsdien ook
lid van de gemeente. Derniek is werkzaam als
broodbakker en Anne-Louise als
banketbakker/chocolatier bij hetzelfde bedrijf in
Elspeet. We hopen op een fijne tijd in de
gemeente.

Wij zijn Klaas en Karin
Compagner. Samen met onze
kinderen Simone en Milenco
wonen we aan de Leidijk in
Staphorst.
In het dagelijkse leven zijn we
alle vier aan het werk. Klaas zit
bij Arcabo in Nieuwleusen op
kantoor als inkoper. Karin is
verkoopmedewerkster bij
Bakkerij Ubak in Staphorst.
Simone werkt als planoloog op
de duurzaamheidsafdeling van
de gemeente Zwartewaterland.
Milenco werkt als bouwvakker
bij Harcom Bouw in Staphorst.
We kerken al een poosje bij de
Hervormde Gemeente Rouveen-
Staphorst. Begin dit jaar
hebben we ons ook
ingeschreven als lid. Wij voelen
ons er goed thuis en werden
hartelijk welkom geheten!

Wij zijn Jeroen, Claudia en
Charlotte Trommel. Wij wonen
nu nog in Meppel, maar hopen
vanaf maart 2023 in Rouveen te
gaan wonen. Jeroen komt
oorspronkelijk uit IJsselmuiden
en Claudia uit Staphorst. Nadat
we beiden enkele jaren in
Groningen hebben gewoond
zochten we een plaats waar we
als gezin konden gaan wonen.
Jeroen werkt in het dagelijks
leven bij de Immigratie- en
Naturalisatiedienst en Claudia
werkt als arts bij de GGD.  
We kijken er naar uit om de
gemeente beter te leren
kennen, wij staan altijd open
voor een gesprek of kopje
koffie. 

Hallo allemaal, 
Afgelopen jaar zijn wij bij jullie
in de gemeente gekomen.
 Wij zijn Simon en Mariëth
Hulleman en wonen in Meppel.
Simon heeft een
hoveniersbedrijfje en is
daarnaast reservist bij defensie.
Mariëth is leerkracht in het
basisonderwijs. Jullie zullen ons
vast wel eens langs de weg
naar de kerk zien fietsen, want
we houden van lekker actief
bezig zijn. We hopen op een
goede tijd in de gemeente. 
Hartelijke groeten! 
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diaconale activiteiten ondernemen en op
diverse manieren hulp bieden aan de
vluchtelingen. 

De tekst uit 1 Korinthe 12 spreekt mij aan: “Want
zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en
al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er
veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met
Christus.”. We mogen dingen met elkaar doen
om te bouwen aan de gemeente van Jezus
Christus. We zijn gezegend met een grote,
jonge gemeente. Iedereen mag hieraan zijn
steentje bijdragen, groot en klein, en zo bouwen
we aan Zijn gemeente. Laten we veel dingen
samen doen, naar elkaar luisteren en zo ieders
steentje gebruiken.

Sommigen vragen zich misschien af waar je de
tijd vandaan haalt als ambtsdrager in
combinatie met een jong gezin. Maar als je je
geroepen weet tot een bepaalde taak in de
gemeente, dan wordt die tijd vanzelf ergens
vrijgemaakt. Het is ook eigenlijk geen vraag of
je tijd hebt, maar een roep om hulp, omdat de
gemeente u of jou nodig heeft! Bij een
drenkeling vraag je jezelf ook niet af of je daar
tijd voor hebt. Dan spring je ook in het diepe
zonder te weten wat je te wachten staat. We
hoeven het niet alleen te doen: “En zie, Ik ben
met u al de dagen, tot de voleinding van de
wereld. Amen.” (Mattheüs 28:20). 

Kennismaken met ambtsdragers

In deze rubriek maken we kennis met onze
ouderlingen en diakenen. Wie zijn de mannen
die voor ons als gemeente vooral op zondag
zichtbaar zijn in hun ambt en wat houdt hun
bezig? Wat (of Wie?) motiveert hun om op deze
manier mee te bouwen aan Gods koninkrijk?
Deze eerste keer de beurt aan diaken Floris
Stout en ouderling Henk Slager.

Diaken Floris Stout
Mijn naam is Floris Stout, 40 jaar, ik ben
getrouwd met Marijke de Witte en we hebben
samen vier kinderen, in de leeftijden van 12, 9, 6
en 1 jaar. We wonen aan de Spoordijk in
Staphorst. Ik ben twintig jaar werkzaam
geweest als stratenmaker en nu bijna twee jaar
als werkvoorbereider / uitvoerder. Mijn functie
als diaken van wijk 1 heb ik in 2018 aanvaard,
dus mag ik dit alweer vijf jaar met plezier doen.
Dit wordt vooral ingevuld met het
penningmeesterschap en daarnaast hebben we
gelukkig ook tijd voor andere mooie projecten.
Zo zijn we met een groep jonge mensen naar
Roemenië geweest om daar te bouwen aan een
school. En er zijn ook meerdere projecten
dichter bij huis: de huisbezoeken, met jongeren 
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Ouderling Henk Slager
Ik ben Henk Slager. Getrouwd met Grietje Wind
en ik woon al mijn hele leven in Rouveen. Ik heb
4 kinderen en 8 kleinkinderen waarbij de 9e op
komst is. In 1989 ben ik gestart met het
jeugdwerk binnen onze gemeente. Sindsdien
ben ik actief in het gemeentewerk. Ik ben na het
jeugdwerk een periode betrokken geweest als
CBA-lid en daarna ben ik in 2004 ouderling
geworden tot 2012. In 2016 ben ik opnieuw als
ouderling gekozen. 



Die nacht vangen de discipelen niets. Als ze in
de ochtend weer terugvaren, staat Jezus op de
oever. De discipelen herkennen hem niet. Jezus
geeft hen vervolgens de opdracht om het net
aan de andere uit te gooien. Ze komen terug
aan land met een grote hoeveelheid vis.
Vervolgens staat er in vers 9: “Toen zij nu aan
land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur
met vis daarop liggen”. Hieruit volgt de
boodschap dat wij als gemeenteleden zelf
moeten arbeiden (mensen benaderen) in onze
eigen gemeente en in onze eigen persoonlijke
kring, maar op het moment dat we bij Jezus
komen, heeft Hij alles al klaar gemaakt. Het
Hemels Jeruzalem is al gereed gemaakt voor
ons, zonder dat we daar iets voor hoeven te
doen. 

De boodschap die ik belangrijk vind om over te
dragen, is dat we het als kerkelijke gemeente
sámen moeten doen. We hebben een
kerkenraad met ouderlingen en diakenen, maar
we hebben als gemeenteleden ook allemaal als
individu een belangrijke taak. Gemeenteleden
moeten mee ‘arbeiden’ om de gemeente op te
bouwen. Het moet niet alleen bij de kerkenraad
liggen. Laten wij hierin allemaal onze
verantwoordelijkheid nemen!
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Mij werd de vraag gesteld welk lied mij
aanspreekt. Voor mij is psalm 122 een
bijzondere psalm; zowel berijmd als onberijmd.
Als we het hebben over de berijmde versie dan
staat in vers 1 onder andere de volgende regel:
“Kom ga met ons en doe als wij.” In deze regel
worden wij allemaal aangesproken:
ouderlingen, gemeenteleden, jongeren,
ouderen. Kortom, iedereen. Denk bijvoorbeeld
aan het verenigingswerk en de zondagsschool.
Maar ook aan de wat meer informele
bijeenkomsten. Ga met elkaar het gemeente-
zijn aan! 
Vervolgens volgt de regel: “Wij treden uwe
poorten in.” Hier kunnen we denken aan de
kerkgang. Deze is belangrijk in ons geloofsleven,
om samen gemeente te kunnen zijn, moeten we
elkaar in de kerk ontmoeten. 

Ik ben verblijd, wanneer men mij
Godvruchtig opwekt: "Zie, wij staan
Gereed, om naar Gods huis te gaan;
Kom, ga met ons en doe als wij."
Jeruzalem, dat ik bemin,
Wij treden uwe poorten in;
Daar staan, o Godsstad, onze voeten.
Jeruzalem is wèl gebouwd,
Wel saâmgevoegd: wie haar beschouwt,
Zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten.

Een Bijbelboek wat mij in zijn totaliteit
aanspreekt is Johannes. In mijn functie van
ouderling heb ik dit Bijbelboek al regelmatig bij
de hand gehad. Met name Johannes 21 spreekt
mij erg aan. Dit hoofdstuk gaat over de
wonderbaarlijke visvangst. 
De discipelen gaan in de nacht vissen. Enkele
namen van de discipelen die aanwezig zijn
worden met naam en toenaam genoemd maar
twee discipelen worden niet bij naam genoemd:
“...en twee anderen van Zijn discipelen" (vers 2).
Op deze plek kunnen we onze éigen naam
invullen. Alsof wij meegaan op de boot om te
vissen. 



Hij vergeeft de zondaars. Hij voldoet de schuld
van schuldenaren. Hij bevrijdt de gevangenen.
Hij verdedigt de weerlozen. Hij zegent de
jongeren. Hij staat de verstotenen bij. Hij ziet
om naar de ouderen. Hij beloont de trouwe
werkers. Hij verheerlijkt de zachtmoedigen. 

Ken je Hem?

Mijn Koning is de sleutel tot alle kennis. Hij is de
bron der wijsheid. Hij is de deur naar bevrijding.
Hij is het pad naar de vrede. Hij is de weg naar
gerechtigheid. Hij is de weg naar heiligheid. Hij
is de poort naar de heerlijkheid. Hij is de
Meester van de machtigen. Hij is de
bevelhebber van de overwinnaars. Hij is het
hoofd van alle helden. Hij is de leider van alle
leiders. Hij is de opzichter van de zegevierders.
Hij is de gouverneur van de gouverneurs. Hij is
de prins der prinsen. Hij is de Koning der
koningen. En Hij is de Heer der heren. 

Zo is mijn Koning. 
Zo is mijn Koning.
 
Mijn Koning – Zijn ambt is veelvoudig. Zijn
beloften zijn betrouwbaar. Zijn leven is niet te
evenaren. Zijn goedheid kent geen grenzen. Zijn
genade is voor eeuwig. Zijn liefde verandert
nooit. Zijn woord volstaat. Zijn genade is
genoeg. Zijn regering is rechtvaardig. Zijn juk is
zacht en Zijn last is licht.

Ik zou willen dat ik Hem voor je kon beschrijven!
Maar Hij is onbeschrijfelijk. Ja, Hij is
onbeschrijfelijk. Hij is ondoorgrondelijk. Hij is
onoverwinnelijk. Hij is onweerstaanbaar! Ik
probeer je duidelijk te maken dat de hoogste
hemelen Hem niet kunnen omvatten, laat staan
dat een mens Hem kan verklaren. Je kunt Hem
niet uit je gedachten zetten. Je kunt Hem niet
van je afschudden. Je kunt Hem niet overleven,
en je kunt niet zonder Hem leven. De farizeeërs
konden Hem niet uitstaan, maar ze konden Hem
ook niet tegengaan.

Zo is mijn Koning!

‘De Bijbel zegt: Hij is de Koning der Joden. Hij is
de Koning van Israël. Hij is de Koning der
gerechtigheid. Hij is de Koning der eeuwen. Hij
is de Koning der hemelen. Hij is de Koning der
heerlijkheid. Hij is de Koning der koningen en Hij
is de Heer der heren.

Zo is mijn Koning!

David zegt: De hemelen vertellen Gods eer, het
gewelf verkondigt het werk van Zijn handen.
Geen enkel meetinstrument kan Zijn eindeloze
liefde meten. Geen enkele telescoop kan de
grenzen van Zijn onbegrensde voorzieningen in
beeld brengen. Geen enkel obstakel kan Hem
verhinderen Zijn zegeningen uit te storten. 
Zijn kracht kent geen zwakte. Hij is volkomen
oprecht. Hij is voor eeuwig onwankelbaar. Zijn
goedertierenheden houden nooit op. Hij is
almachtig. Zijn genade is onpartijdig. 

Zo is mijn Koning!

Hij is de Zoon van God. Hij is de Redder van
zondaars. Hij is het middelpunt van beschaving.
Hij is enig in Zijn soort en onafhankelijk. Hij is
verheven. Hij is uniek. Hij is ongeëvenaard. Hij is
weergaloos. Hij is de Allerhoogste. Hij steekt
boven alle anderen uit. Hij is het meest
besproken onderwerp in de literatuur. Hij is de
voornaamste persoonlijkheid in de filosofie. Hij is
het grootste struikelblok voor critici. Hij is de
fundamentele basis van de ware theologie. Hij
is het hart en de noodzaak van de godsdienst. 

Zo is mijn Koning!

Hij is het wonder van alle eeuwen. Hij is de
overtreffende trap van al het goede dat je over
Hem kunt zeggen. Hij is de enige die gelijktijdig
in ieders behoeften kan voorzien. Hij geeft de
zwakken kracht. Hij helpt allen die verzocht en
beproefd worden. Hij toont medelijden en Hij
redt. Hij beschermt en Hij wijst de weg. Hij
geneest de zieken. Hij reinigt de melaatsen. 
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Pilatus kon geen fout in Hem ontdekken. De
getuigen kregen hun belastende verklaringen
niet sluitend. Herodes kon Hem niet doden. De
dood kon Hem niet aan en het graf kon Hem
niet vasthouden.

Zo is mijn Koning! Ja!

Hij is er altijd geweest en Hij zal er altijd zijn.
Hij had geen voorganger en Hij krijgt geen
opvolger. Er was niemand vóór Hem en er zal
niemand na Hem zijn. Je kunt Hem niet van Zijn
troon stoten en Hij zal niet aftreden.

Dat is mijn Koning! Prijs de Heer. Dat is mijn
Koning.

In 1976 in Detroit spreekt S.M. Lockridge deze
preek uit. Naar het schijnt als onderdeel van een
langere preek, maar als je op YouTube zoekt op
'That's my King' kom je veel geluidsopnames
tegen van dit stukje van de preek. Een aanrader
om te luisteren hoe Lockridge vol passie zijn
Koning beschrijft en aanprijst!

Van U is het Koninkrijk, en de kracht, en de
heerlijkheid (ja, de heerlijkheid is van Hem). Van
U is het Koninkrijk, en de kracht, en de
heerlijkheid, en de macht, en de eer, voor altijd,
en eeuwig en eeuwig. En aan het einde van al
die eeuwigheden is het: Amen.’
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We begonnen dit seizoen van de
Tienerclub met een sportieve, gezellige
avond! Maar liefst 88 tieners deden vrijdag
23 september mee met de obstacle run op
het terrein rond het Dienstgebouw.
Iedereen ging fanatiek voor de winst.
Daarnaast was er ook ruimte voor een
lekkere hap en volop gezelligheid. Een
goede start van het nieuwe clubjaar dus!

Tienerclub
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Ontbijtactie

Meiden groep 7
Het thema dit jaar is
‘enthousiasme
gezocht’. De meiden
van groep 7 gingen
hier enthousiast mee
bezig door het
beschilderen van
stenen. Met als
resultaat allemaal
vrolijke happy stones!

Jongens klas 1
Dit jaar hebben we een groep van 13 jongens. We hebben
al veel leuke avonden gehad met allerlei activiteiten.

Als de catechisatie achter de rug is, vullen we de avond
verder in met ons clubprogramma. We praten over
hedendaagse onderwerpen en over dingen die ons
bezighouden. We lezen een gedeelte uit de Bijbel en
stellen elkaar vragen over het gelezen stuk of maken
korte opdrachten die herover gaan. 
Tijdens de pauze worden we goed verzorgd door Jan van
Vliet met een hapje en een drankje.

Na de pauze gaan we verder met een activiteit. Hierbij
zijn de jongens met een competitiespel altijd het meest in
hun element! De eerste avond deden we een
kennismakingsquiz in combinatie met een bingospel
(waarmee iets te winnen was!). Ook hebben we wel eens
het verjaardagsspel gespeeld: een spel waarbij de
jongens bij een goed antwoord het cadeau mogen
doorgeven aan de volgende. In het cadeau zit een
tikkende tijdbom en als de bom bij jou afgaat, moet je
een tegenprestatie leveren. Denk bijvoorbeeld aan tien
keer opdrukken, een mop vertellen, armpje drukken (tegen
de leiding)…

We hebben nog veel leuke ideeën en zin in de rest van
het seizoen!
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PPH-team
"Door het PPH-team heb ik mogen ervaren dat
Gods Licht ook in de meest zwarte periodes
blijft schijnen. Zij hebben mij dit laten zien
door een stuk met mij mee te lopen toen ik het
zo zwaar had. Een moment van samen praten
of juist zwijgen, samen een kop koffie drinken
of een ommetje lopen en vooral: zij baden
voor en met mij, ook toen mij dat zelf niet
lukte. Hulp vragen brengt je veel. Ik wens u en
jou die eerste stap!"
Persoonlijk bericht van een gemeentelid die
hulp heeft ontvangen van het PPH-team

Psycho-pastorale hulpverlening (PPH). Een
woord dat sommigen misschien wel afschrikt.
“Hulp? Ach, dat zal wel niets voor mij zijn. Dat
moet ik toch zelf kunnen?” Dat is jammer, want
wij willen graag samen met u/jou uitzoeken
hoe u/jij het beste geholpen kunt worden. Het
PPH-team is er voor iedereen, jong en oud.

De coördinator van het
PPH-team is Herman Hulst.
Hij zoekt samen met u/jou
uit hoe we kunnen
ondersteunen. Ook voor
eenmalig, laagdrempelig
contact om bijvoorbeeld
een vraag te stellen of een
verhaal te delen mag er 
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contact opgenomen worden. 
Onze coördinator koppelt, indien nodig, iemand
uit het PPH-team aan u/jou. 

We zijn bereikbaar op het PPH-telefoonnummer:
06-21486596 of per mail: pph-
team@hervormdrouveenstaphorst.nl. Hebt u/jij
vragen naar aanleiding van dit stukje? Of wilt
u/jij graag meer informatie over het PPH-team?
Neem contact met ons op! Of kijk op
www.hervormdrouveenstaphorst.nl/pph-team

Hartelijke groet,
Het PPH-team 

Meiden klas 2
Op club beginnen we met gebed en daarna gaan we een stukje uit de Bijbel behandelen met een
opdracht of spel erbij. We hebben ook drinken met lekkere warme hapjes die worden gebakken door
onze koster. Onze dank daarvoor is zeer groot😉. Na de pauze gaan we iets leuks doen met onze
handen of voeten. Zo hebben we een keer geschilderd met een kwast tussen onze tenen. Best lastig,
maar leuk en gezellig om te doen! Ook hebben we blikken met ijs erin en figuurtjes erop met een
hamer en een spijker bewerkt. De volgende keer hopen we de blikken te verven en dan heb je een
superleuke kaarshouder. In december hebben we ook nog samen Sinterklaas gevierd.

mailto:pph-team@hervormdrouveenstaphorst.nl
mailto:pph-team@hervormdrouveenstaphorst.nl
http://www.hervormdrouveenstaphorst.nl/pph-team


Een handige aankleedhulp

Als we de deur uit gaan, kijken we op de
thermometer of op weeronline om te bepalen of
we wel of geen jas aan doen. Of dat we
misschien een extra vest of trui meenemen.
Enkele decennia geleden was dat niet altijd het
geval. De kalender bepaalde wat je droeg,
althans voor de klederdrachtdragers in
Staphorst en Rouveen. Die kenden twee
seizoenen: een winter- en zomerseizoen. 
Het winterseizoen begon op 1 november en liep
tot 30 april. Vanaf 1 mei mochten de
winterkleren uit. De vrouwen en meisjes droegen
van november tot en met april doordeweeks een
buisje en zondags een kasschijn. Dit zijn
nauwsluitende (winter-)jakken met lange
mouwen. Het buisje is al lange tijd uit de mode.
De gebreide vesten hebben vanaf de jaren
zestig het buisje en kasschijn verdrongen.  Het
kasschijn zie je in Rouveen alleen nog bij
begrafenissen. Het aantrekken van kasschijn en
buisje gaat niet vanzelf. 

Het is een bekend probleem: bij het aantrekken
van verschillende lagen kleding over elkaar zitten
je mouwen zelden direct goed. De onderste
mouwen schuiven zo omhoog als je niet oppast.
Een lange mouw kun je vasthouden als je in een
andere mouw schiet. Met een kortere mouw
wordt het al wat lastiger. Als je het buisje of het
kasschijn aantrekt schuiven de borstrokmouwen
dikwijls omhoog.
Het is in dat geval handig als een huisgenoot of
buurvrouw je een handje helpt. De onderste helft
van de mouwen van het buisje en het kasschijn
kunnen open tot aan de elleboog. Zo kan de
helpster de borstrokmouw naar beneden trekken.
Maar als er niemand in de buurt is, moet je
creatief zijn.

D O O R  J A C C O  H O O I K A M M E R

Rouveense vrouwen in winterse kerkkleding
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Sommige vrouwen spelden bijvoorbeeld een
band aan de borstrokmouw en trekken deze zo
door de mouw van het winterjak. Anderen
gebruiken een stuk huisraad: het kachelhaakje.
Met dit metalen haakje wordt de gloeiend hete
houtkachel geopend. Maar het voldoet ook als
aankleedhulp, want je kon hiermee de
borstrokmouw op de plaats trekken.

Het buisje is uit de mode en het kasschijn wordt
steeds minder gedragen. En met het verdwijnen
van ouderwetse houtkachels verdwijnt ook de
vanzelfsprekendheid van het kachelhaakje als
hulpje bij het aankleden.

Een kachelhaakje

Beertje Boessenkool-Tuin en Hendrikje
Wasschebalie-Doomine in doordeweekse

winterkleding, met buisje

Voor- en achterkant van een kasschijn
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Verhaal
EEN SPANNENDE NACHT MET EEN STAARTJE

Niet helemaal op zijn gemak loopt Milan met
Timo naar het winkelcentrum. Hij hoopt dat ze
niemand tegenkomen. Best gek om hier nu te
zijn midden in de nacht. Er is niemand te zien
gelukkig.
Als ze bij de grote supermarkt aankomen, staat
Timo stil. Hier moet het gaan gebeuren. Milan
kijkt nog eens goed om zich heen of er echt
niemand anders in het winkelcentrum te zien is.
Dan doet hij net als Timo ook zijn rugzak van zijn
rug. 

“Dit raam is mooi groot, hier gaan we mee
beginnen.” Timo pakt één van de spuitbussen
die nu op straat naast hem liggen. Hij schudt de
spuitbus eerst goed en begint dan op het raam
te spuiten. Milan volgt aarzelend zijn voorbeeld.
De zenuwen gieren door zijn lichaam, maar hij
heeft a gezegd, nu zal hij ook b zeggen. Hij
begint aan de andere kant van het raam te
spuiten.

Als ze de twee grote ramen aan de voorkant
van de supermarkt bespoten hebben, vinden de
jongens het genoeg. De spuitbussen verdwijnen
weer in de rugtassen en ze lopen rustig, net of
er niks gebeurd is, weer richting huis.

De volgende dag als Milan uit school komt en
de keuken in wil lopen hoort hij dat zijn zusje
Kim opgewonden praat tegen moeder. “Dat doe
je toch niet mam, andermans spullen
bekladden? Ik hoop echt dat ze die lui te
pakken krijgen. Ik zou ze alles zelf laten
schoonboenen, dan kan iedereen zien wie er zo
kinderachtig was om te tekenen op het
eigendom van een ander.” 
Milan schrikt zich naar en blijft achter de
keukendeur staan om te horen wat moeder
antwoordt. “Ik hoop ook dat ze de daders
kunnen opsporen. Misschien hangen er wel
camera’s bij de supermarkt, dan kan de politie
die bekijken en hopelijk worden de daders dan
herkend” zegt moeder.

Nu trekt Milan wit weg. Zou Timo daar aan
gedacht hebben, dat er misschien wel camera’s
hangen? Hij heeft daar zelf eigenlijk helemaal
niet bij stil gestaan. Als hij weer een beetje is
bijgekomen van de schrik, loopt Milan zo
normaal mogelijk de keuken in. “Hoi mam, ik ben
thuis.” Milan gaat naast Kim aan de tafel zitten.
“Goedemiddag jongen, hoe was het op
school?” Moeder zet een kop thee voor Milan
neer en houdt hem de koekjestrommel voor.
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Hij hoorde zijn naam noemen, dat kan nooit iets
goeds zijn. De stem die zijn naam noemde,
herkende hij niet.

“Milan, kom jij mee naar de kamer. Er zijn twee
heren die jou willen spreken. Kom jij ook maar
mee Hennie, en Kim, ga jij maar naar je kamer
huiswerk maken of iets anders, ik roep je wel als
we klaar zijn hier.” Vader draait zich weer om
naar de kamerdeur en loopt voor moeder en
Milan uit weer naar binnen. Milan staat op en
loopt zenuwachtig achter vader en moeder aan
naar de woonkamer.

Kim staat op en voor ze de keuken verlaat, kijkt
ze met vragende blik naar haar grote broer. Ze
snapt er niks van, maar voelt heel goed aan dat
er iets aan de hand is. Milan merkt niet eens dat
Kim hem nieuwsgierig aankijkt, hij is veel te
gespannen om dat te merken.

Als Milan de kamer in komt ziet hij twee agenten
zitten. De schrik slaat hem om het hart, wat
komen die hier doen? Ze zullen toch niet weten
wat hij gisteravond gedaan heeft met Timo? Hij
hoopt van niet, maar wat komen ze hier anders
doen?

“Hallo, jij moet Milan zijn,” zeggen de agenten
precies tegelijk. Milan knikt naar de agenten en
gaat op de stoel zitten het verst van hen
vandaan. Het zweet staat in zijn handen. De
agenten stellen zich voor als agent Dekker en
agent De Lange.
Agent Dekker kijkt de kring rond en zegt: “Jullie
hebben vast wel gehoord dat er in het centrum
ruiten van een supermarkt beklad zijn.” Vader en
moeder kijken elkaar even snel aan, dan neemt
vader het woord. “Dat hebben we inderdaad
gehoord, maar wat heeft dat met ons te
maken?”

“De winkelier heeft één van de jongens herkend
op de camerabeelden” valt agent De Lange met
de deur in huis. Meteen haalt hij een foto
tevoorschijn en laat deze aan vader zien. 

Voordat Milan antwoord kan geven op de vraag
van moeder, vraagt Kim: “Hadden ze het
vandaag bij jullie op school ook over de
supermarkt die beklad is met graffiti? Wie doet
nu zoiets? Ik snap echt niet waarom dat zo leuk
is om te doen.”
Milan verslikt zich bijna in een slokje thee. Wat
kan Kim toch altijd fel reageren, die heeft overal
een uitgesproken mening over. Ze moest eens
weten dat hij één van de daders is. Gelukkig
weet ze dat niet en dat wil hij ook graag zo
houden.

“Bij ons op school was dat ook onderwerp van
de dag. Iedereen had het erover. Ik snap niet
waar ze zich zo druk over maken hoor, er zijn
ergere dingen in de wereld aan de hand”. Milan
hoopt dat zijn zusje er nu over ophoudt.

Onder het avondeten komt het onderwerp
graffiti natuurlijk weer uitgebreid aan de orde,
totdat er aangebeld wordt. “Wie kan dat nou
zijn onder etenstijd” bromt vader als hij opstaat
om de deur open te doen. “Vast een collectant,
die komen altijd onder het eten” heeft Kim haar
mening al weer klaar.

Als vader de voordeur open doet, schrikt hij.
Voor hem staan twee agenten. “Bent u meneer
Van Dijk en heeft u een zoon die Milan heet?”
vraagt de ene agent op vriendelijke toon.
“Ik ben inderdaad meneer Van Dijk en ik heb
een zoon Milan.” zegt vader. “Dat is fijn meneer,
dan zijn we aan het goede adres“ vervolgt de
ene agent het gesprek. “Mogen we uw zoon
even spreken?” Vader snapt er niks van dat de
agenten Milan willen spreken, maar dat zal wel
snel duidelijk worden, denkt hij. 
Hij doet de deur verder open en nodigt beide
agenten uit om binnen te komen. Als de
agenten plaats hebben genomen in de
woonkamer, excuseert vader zich even en loopt
richting de keuken. 
Als hij de keuken weer inkomt, kijken drie paar
ogen hem aan: moeder en Kim nieuwsgierig en
Milan een beetje angstig. 
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"We snappen dat u hier heel erg van schrikt en
boos op Milan bent. We hebben een gesprek
gehad met de eigenaar van de supermarkt, hij
wil beide jongens de kans geven de schade te
betalen door bij hem in de supermarkt te komen
werken tot de schade betaald is. Gaat u beiden
hiermee akkoord?” Vragend kijkt hij vader en
moeder om de beurt aan. Die knikken tegelijk.

Dan kijkt de agent Milan aan en zegt:
“Jongeman, ik hoop dat je zoiets nooit meer
doet, en dat je begrijpt dat je andermans
spullen niet mag vernielen of bekladden. Verder
hoop ik dat je hard zult werken om je schulden
te betalen.” Milan durft de agent niet aan te
kijken, hij schaamt zich vreselijk dat hij zoiets
stoms gedaan heeft. Hij knikt, en fluistert: “Ik zal
dit echt nooit meer doen, agent, en ik zal hard
werken in de supermarkt om mijn schulden af te
betalen.”

“Deze foto hebben we kunnen maken van de
camerabeelden, wilt u kijken of u de jongens in
beeld herkent?” Meteen overhandigt hij de foto
aan vader. Moeder, die naast vader op de bank
zit, schuift nog iets dichter naar vader toe om
de foto goed te kunnen zien. Samen kijken ze
naar de foto en trekken allebei langzaam wit
weg. Milan, die dat ziet gebeuren, zou wel
stiekem willen verdwijnen, maar blijft verstijfd
van schrik zitten waar hij zit.

Vader en moeder kijken tegelijk de richting van
Milan op en moeder fluistert zachtjes voor zich
uit: “Waarom Milan?” Vader laat met iets meer
volume van zich horen. Hij buldert: “Hoe komt
het in je hoofd op om zoiets stoms te doen?
Dacht je nu echt dat niemand er achter zou
komen? Je betaalt de schade maar zelf, je gaat
er maar voor werken.” 
Als vader naar adem hapt om nog meer
woorden naar Milan te slingeren, neemt agent
De Lange snel weer het woord. 
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Al jaren prijkte het op mijn verlanglijstje: de
Complete Kronieken van Narnia van C.S. Lewis.
Dit jaar besloot de echtgenoot dat dit boek een
mooi verjaardagscadeau zou zijn en zo ben ik
afgelopen tijd de wereld van Narnia in gedoken.
En dat kan ik iedereen aanraden, jong en oud! 

De Narnia-serie bestaat uit 7 boeken: Het neefje
van de tovenaar, Het betoverende land achter
de kleerkast, Het paard en de jongen, Prins
Caspian, De reis van het drakenschip, De
zilveren stoel en Het laatste gevecht. Verreweg
het bekendst is waarschijnlijk het tweede deel,
waarin Peter, Susan, Edmund en Lucy de
hoofdrol spelen en door de kleerkast in het
landhuis waar ze verblijven in Narnia terecht
komen. 

Centraal in alle zeven boeken staat de strijd
tussen goed en kwaad. Het verhaal speelt zich
niet af op onze aarde, maar in een andere,
magische wereld. In deze wereld kunnen bomen
en dieren praten en bestaan allemaal
bijzondere wezens, zoals dwergen, reuzen,
eenhoorns en faunen. Een deel van de dieren
kijkt telkens met verwachting uit naar de leeuw
Aslan - de echte koning van Narnia - , die hen
zal verlossen van het kwaad, maar een ander
deel van de dieren is verleid door het kwaad. 
In onze wereld zijn een aantal ingangen naar
deze magische wereld en zo komt het dat
‘zonen van Adam’ en ‘dochters van Eva’ onder
andere via de kleerkast in Narnia terechtkomen,
om door Aslan ingeschakeld te worden voor de
strijd tegen het kwaad. 

Eén van de redenen waarom de boeken een
aanrader zijn, is vanwege de schrijfstijl van
Lewis. Heel fijntjes en op het ironische af
beschrijft Lewis typische trekjes van mensen en
maatschappelijke tendensen. 
Daarnaast zitten de verhalen vol verwijzingen
naar de Bijbel en het christelijk geloof. Aslan is
duidelijk een voorstelling van Jezus. Dat blijkt
wel in het tweede boek, wanneer Aslan zijn
leven geeft voor een ander. 

Aan het eind van het vijfde boek vertelt Aslan aan
Lucy en Edmund dat dit de laatste keer is dat zij
in Narnia zijn. Lucy en Edmund zijn daar verdrietig
over, omdat ze Aslan dan niet meer zullen zien.
Dan vertelt Aslan dat hij ook in onze wereld te
vinden is: ‘Maar je zult me daar ook vinden, mijn
lieve kind,’ zei Aslan. ‘Ben… ben je daar dan ook,
Aslan?’ zei Edmund. ‘Jazeker,’ zei Aslan. ‘Maar
daar heb ik een andere naam.’

Het is een sprookjesachtig genre waar je van
moet houden. Niet iedereen zal dit genre wellicht
kunnen waarderen. Ik vond het zelf juist een uniek
verhaal, die me continu bij de Bijbelse boodschap
bepaalde. Extra interessant vind ik daarom dat
het boek ook door veel niet-christenen gelezen
wordt. Daar zou ik nog graag eens een gesprek
over voeren; hoe lezen zij deze impliciet
christelijke boodschap?

Het mooie aan De Kronieken van Narnia is dat ze
niet alleen voor kinderen geschreven zijn. Lewis
zegt hier zelf over dat het geen zin heeft om een
boek als kind te lezen als het niet het lezen
waard is als volwassene: "Ik heb de boeken
daarom 'voor kinderen' geschreven, in die zin dat
ik alles wat kinderen niet leuk zouden vinden of
niet zouden begrijpen heb weggelaten. Niet met
de bedoeling om niet interessant voor
volwassenen te zijn."

Boekentip
D O O R  A N K I E  D E  J O N G

Na de boeken
gelezen te hebben,
heb ik onlangs ook
de film 'De leeuw,
de heks en de
kleerkast' gekeken,
een verfilming van
het tweede boek.
Een prima film,
maar die valt wat
mij betreft duidelijk
in het niet bij het
boek. Begin dus
met de boeken,
zou ik zeggen! 
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Kleurplaat




