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Voorwoord
Hierbij ontvangt u een nieuw nummer van het
gemeenteblad. Ook dit keer heeft de redactie
er hard aan gewerkt om een veelzijdig nummer
samen te stellen. Er komen dan ook heel wat
onderwerpen aan de orde: onder andere een
verslag van de excursie van groep 7 van de
Triangel naar de kerk, een nieuwe ronde
kennismaken met ambtsdragers en nieuwe
gemeenteleden en een kijkje bij de
andersbegaafdencatechisatie! Daarnaast zijn
er in dit nummer een tweetal interviews te
vinden: met ds. en mevr. Born en met Gert van
Tol, naar aanleiding van zijn pas verschenen
boek: ‘Florijnen op de zandgrond’. Trijntje Bos
heeft voor ons weer een verhaal geschreven en
geeft de nodige knutseltips.  Ook de meditatie,
de column en een boekentip (een mooi boek
voor Pinksteren van de hand van Nieske Selles)
mogen in dit nummer niet ontbreken. 
Dit blad bevat ook de officiële contactgegevens
van onze gemeente. Naast de leuke artikelen
een extra reden om dit nummer goed te
bewaren. We wensen u en jou veel leesplezier!

Hartelijke groet,
Jan Admiraal 
Jongerenwerker 

Jan Admiraal

Trijntje Bos

Ankie de Jong

Grietje Krol

Renate Schuurman

Heeft u ideeën voor het volgende nummer of wilt u een bijdrage leveren? Of heeft u foto's

gemaakt bij een activiteit, die we in het blad met de gemeente kunnen delen? 

Mail naar gemeenteblad@hervormdrouveenstaphorst.nl

Foto op de voorpagina door Laura Compagner

Redactie
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Wat de toekomst brengen moge

“Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood,
noch leven, noch engelen, noch overheden,
noch krachten, noch tegenwoordige, noch
toekomstige dingen, noch hoogte, noch
diepte, noch enig ander schepsel ons zal
kunnen scheiden van de liefde van God in
Christus Jezus, onze Heere.”
Romeinen 8 : 38 en 39

Wij leven in een onzeker tijd… Of toch niet?!
We horen van rampen, oorlogen, criminaliteit,
ziekte en moeite. De vraag is: hoe ga jij, hoe
gaat u daarmee om? Deze onzekere tijd geeft
toch een gevoel van onzekerheid en
vertwijfeling. Zoveel onzekerheid. Toch hoeft
een oprechte christen niet onzeker te zijn. Lees
dan de tekst boven deze meditatie nog maar
eens opnieuw.

Het was Jacqueline E. van der Waals die een
lied dichtte over: “Wat de toekomst brengen
moge…”
Maar hoe ziet jouw en uw toekomst er uit?

Kunnen wij het Paulus nazeggen vanuit de
genoemde tekst uit Romeinen 8 : 38 en 39?
Lees voor jezelf, voor uzelf Romeinen 8 : 31 - 39
nog eens. Hoe rijk je bent als je in God gelooft.
Wat is jouw, wat is uw zekerheid? Kun jij, kunt u
het ook zeggen: “Ik ben verzekerd, dat niets mij
zal kunnen scheiden van de liefde van God.”?

Maar wanneer mag ik dan zeggen dat deze
zekerheid ook mijn zekerheid is? Lees dan
Romeinen 8 vers 39 nog maar eens; hoe Paulus
daar over Gods Zoon, Jezus Christus, spreekt.
Hij noemt Hem niet de Heere, maar onze
Heere. Als Jezus Christus onze Heere is
geworden, dan mogen wij ervan verzekerd zijn
dat niets ons zal kunnen scheiden van de
liefde van God.

Hij wil door Zijn Woord en Geest in ons leven
komen. Geloof jij, gelooft u dat; dat wij door het
geloof het eigendom van Hem zijn geworden?
Je leert de Heere kennen door de Bijbel te lezen
en met Zijn Woord tot Hem te gaan. 
Gods Woord is genoeg in alle omstandigheden
van het leven. Want het wijst mij op de
belovende God, op de enige Zaligmaker Jezus
Christus.

Dat jouw en uw gebed ook mag zijn: Leer mij
volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is
goed!

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heeren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed!

Meditatie
D O O R  O U D E R L I N G  R O E L O F  D E  W O L D E
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Op 15 februari verzamelde een groep
enthousiaste kinderen van groep 7 van de
Triangel zich voor de kerk in Rouveen. Daar
stonden jeugdwerker Jan Admiraal en koster
Jan van der Vliet hen al op te wachten om ze
van alles te laten zien en horen over de kerk.
De excursie startte met ruimte voor vragen
over de kerk. Die waren er genoeg. Want hoe
oud is deze kerk eigenlijk? Waarom zijn er
zoveel mensen rondom de kerk begraven? En
waarom heeft de kerk een toren? 

Vervolgens gingen de kinderen naar binnen om
alles te bekijken. En ook dat riep weer allerlei
vragen op. Dat gebouw waar veel kinderen op
zondag zo vaak komen, waar je op je vaste
plekje zit en waar je na de kerkdienst ook vlug
weer uitloopt ziet er op zo’n doordeweekse
dag toch heel anders uit. En er is veel meer te
zien dan je bij voorbaat zou denken. In de
consistorie vertelde Jan Admiraal wat over de
geschiedenis van de kerk en de predikanten

Daarna liepen we naar voren waar werd verteld
over de inrichting van de kerk. Vervolgens werd
de kerk vanuit een voor groep 7 heel nieuw
perspectief bekeken, namelijk vanaf de
preekstoel! De koster had speciaal voor ons het
zilveren servies van het Heilig Avondmaal en het
doopvont klaargezet. Zo konden we dit ook van
dichtbij bekijken. En ook over deze bijzondere
voorwerpen werd weer het nodige verteld. 

Het was voor iedereen een bijzonder mooie en
leerzame ervaring. De kinderen hoorden waar
het in de kerk nu echt om gaat en de
leerkrachten, koster en jongerenwerker
ontdekten welke vragen leven bij de kinderen.
De excursie vormt een mooie gelegenheid om
kerk en school nog meer op elkaar te betrekken.
Daarom willen we van deze excursie een
jaarlijks terugkerend evenement maken zodat
alle kinderen van de Triangel een duidelijk beeld
krijgen van wat er in de kerk gebeurt en
waarom. 

Excursie de Triangel
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Mensen die me kennen weten ook dat muziek
belangrijk voor me is. Ik ervaar via de psalmen,
liederen of muziek een mogelijkheid om mijn
hart te laten spreken. Het lied ‘Houd vol’ is een
lied dat mij aanspreekt en mij bemoedigt:

Het is een zegetocht
Van heiligen en twijfelaars bij elkaar
Maar kijk, wij lopen nog
Wij lopen wat God heeft beloofd achterna
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los
(Opwekking 798)

Het is goed elkaar als gemeente aan te
moedigen in geloof: houd vol! Ik wens u en jou
Gods zegen toe.

Vriendelijke groet,
Karlo Veijer

 

Kennismaken met ambtsdragers

In deze (nieuwe) rubriek maken we kennis met
onze ouderlingen en diakenen. Wie zijn de
mannen die voor ons als gemeente vooral op
zondag zichtbaar zijn in hun ambt en wat houdt
hun bezig? Wat (of Wie?) motiveert hun om op
deze manier mee te bouwen aan Gods
koninkrijk? Deze eerste keer de beurt aan diaken
Karlo Veijer.

Diaken Karlo Veijer
Mijn naam is Karlo Veijer, 30 jaar, en getrouwd
met Jacolien Mijnheer.
We wonen samen met onze twee zonen Boris (3)
en Koen (1) aan de Moerbeilaan in Rouveen. Ik
ben werkzaam als teammanager Transmissies
bij Zuidberg in Ens. Jacolien is verpleegkundige
bij Buurtzorg in Hattem. In mijn vrije tijd speel ik
slagwerk bij de plaatselijke muziekvereniging.

In 2018 ben ik bevestigd als diaken in onze
gemeente. Diaken zijn is een mooie roeping, je
kunt concreets iets betekenen voor je
medemens. Als diaken mag ik de gemeente
stimuleren en helpen bij de uitoefening van onze
diaconale taak. Dat betekent zorgen dat de
armen, zieken en eenzamen in de gemeente
geholpen worden. Maar niet alleen binnen de
gemeente, ook daarbuiten. Heel actueel is
natuurlijk de nood in Oekraïne.

Vanuit de diaconie proberen we ook het
jeugddiaconaat meer en meer invulling te geven
in de gemeente. Denk hierbij aan de
ontbijtactie i.s.m. met de Tienerclub, het
tweejaarlijkse diaconale project van de HGJB
en de jongerenreis naar Roemenië.
Heb je een aansprekende Bijbeltekst? Ja,
meerdere. Inspirerende bijbelgedeeltes vind ik
de gelijkenissen die Jezus heeft verteld tijdens
Zijn aanwezigheid op de aarde. Soms moeilijk,
maar ze leren ons een les en hebben een diepe
waarheid in zich. 
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Mijn naam is Gerrit Jan Lusseveld. Ik ben 63 jaar,
getrouwd met Femmie Nijmeijer. We wonen in
Witharen. Van kinds af ben ik betrokken
geweest bij de kerk te Rouveen. We hebben
twee kinderen en drie kleinkinderen. Sinds 2014
mag ik wijkouderling zijn van wijk één. 

Een tekst die mij erg aanpreekt, zeker ook voor
het ambt van ouderling, is Lucas 17:10: “Wij zijn
onnutte slaven, want wij hebben slechts gedaan
wat wij moesten doen”.
De Heere Jezus gebruikt hier het beeld van de
verhouding tussen een heer en zijn slaaf, om ook
onze verhouding tot Hem duidelijk te maken. 

Dit beeld van de Heere Jezus leert ons heel veel.
Hij heeft ons - die nergens recht op hebben,
maar alles verbeurd hebben door onze zonde
en onszelf niet kunnen redden - door zijn lijden
en sterven tot zijn eigendom gemaakt. Van
dood en zonde heeft Hij ons gered en vergeving
en eeuwig leven geschonken. We danken aan
Hem alle heil en alle goeds: we hebben niets
wat we niet ontvangen hebben (1 Kor. 4:8).

Het kan dan toch niet anders dan dat we in alle
nederigheid belijden: “Wij zijn onnutte,
onwaardige slaven die slechts vol dankbaarheid
hun plicht kunnen doen”. Het kan dan niet
anders of we bidden: “Heere wil ons zo
omvormen, dat we in alles U nederig en
dankbaar dienen en steeds alle eer geven”! 

Vriendelijke groet, 
Gerrit Jan Lusseveld
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WELKOM
N i e u w e  g e m e e n t e l e d e n

Wij zijn Jan en Alien Kooiker.
Samen met onze 3 kinderen
Myrthe, Sophie en Finn wonen
we aan De Meente in Staphorst.
In het dagelijks leven is Jan
bezig met zijn eigen zaak: de
verkoop en montage van
Plameco spanplafonds. Alien is
gastouder en helpt ook mee in
het eigen bedrijf. 
We leven al een tijdje mee met
deze gemeente en zijn vanaf
begin dit jaar ook officieel
ingeschreven. We hopen dat we
de goede keus gemaakt
hebben voor onszelf en voor
onze kinderen.

Wij zijn Bram en Hillie den Dikken
en wonen sinds eind december
2021 met onze 4 dochters in
Rouveen. Hiervoor hebben we 17
jaar in Huizen gewoond.
Bram woonde vanaf zijn eerste
jaar al in Huizen, Hillie komt
oorspronkelijk uit Rouveen.
Wij zijn naar Rouveen verhuisd
om dichter bij de familie van
Hillie te wonen.

Hillie heeft intussen werk
gevonden bij de Vogellanden.
Bram werkt bij de
Luchtverkeersleiding Nederland
op Schiphol als technicus. Onze
dochters Petra en Mirjam zitten
op het Greijdanus in Meppel.
Onze dochters Eva en Tamara
zitten op de Triangel in
Rouveen.

Wij zijn Klaas Jan en Yvonne Boldewijn en wonen aan de
Bullingerweg in Staphorst. Vorig jaar mei zijn we getrouwd. Klaas
Jan is ZZP’er in de bouw en Yvonne is medisch secretaresse in het
Isala ziekenhuis.
We hopen op een fijne tijd in de gemeente!

Wij zijn René, Jolanda en Evi.
Vorig jaar augustus zijn we
getrouwd en we wonen aan de
Bullingerweg in Staphorst. We
kerken al een tijd in Rouveen en
zijn nu officieel ingeschreven als
lid. We hopen op een fijne tijd in
de gemeente!

Wij zijn Shandro en Geeske
Mussche, getrouwd sinds 7 mei
vorig jaar en we wonen in
Rouveen. In het dagelijkse leven
is Shandro automonteur en
Geeske werkt als verzorgende
IG. Sinds dit jaar zijn wij lid van
de Hervormde Gemeente
Rouveen-Staphorst.
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Het zijn mensen. Bovenal mensen!

Het was een feestdag. Samen met mijn man zat
ik op het terras. We genoten van de zon, het
eten en de wijn. Het was een goede dag. Je
kent het vast. Zo’n dag dat je op je slippertjes
over straat loopt, de dames luchtige jurkjes aan
hebben en de kinderen aan een ijsje likken. Men
zoekt het terras op of neemt een duik in het
water. Genietend van het weer, het eten en de
wijn, duikt er voor het terras een man op.
Onduidelijk is of hij alcohol heeft gedronken of
psychische klachten heeft. Maar het wordt wel
snel duidelijk dat deze man niet direct een
gewenste gast is. Met enige stemverheffing laat
deze ongewenste burger van zich horen. 

De obers op het terras zoeken elkaar op. Ze
fluisteren met elkaar en na enig beraad hebben
ze blijkbaar een plannetje gesmeed. Op ieder
hoek van het terras neemt een ober zijn positie
in. Ze maken zich breed en als look-a-like
bodybuilders houden ze de wacht. Samen met
mijn man bespreek ik de situatie die zich voor
ons afspeelt. De man heeft een straatkrant in
zijn hand en twijfelend spreek ik uit of ik er
misschien één moet kopen. Mijn man kijkt me
aan, ook niet goed wetend wat hij met de
situatie aan moet. Daar zitten we, twee helden
op sokken. Niet opkomend voor onze naaste die
het zichtbaar moeilijker heeft dan wij twee. 

De mensen op het terras smoezen over hem. Ze
wijzen en knikken en je ziet ze stiekem wat
grinniken. En wanneer deze man nogmaals zijn
stem verheft en van zich laat horen, begint de
menigte op het terras te lachen. Ze lachen hem
uit en wijzen hem na. Mijn hart brak. En ik deed
niets…

Omdat ik in de psychiatrie werk, juist met déze
doelgroep, weet ik als geen ander dat deze
groep mensen niet altijd hulp accepteert. Of ze
zitten er niet op te wachten. Zij zien er niet altijd
de gevolgen van in wat hun gedrag of houding
veroorzaakt. Maar betekent dat, dat ze dan
uitgelachen mogen worden? En mogen we ze
buiten sluiten? Denk je niet dat zij ook gewoon
graag als mens behandeld zouden willen worden?
Een knikje, een groet, even een woord…

Het zijn mensen. Bovenal mensen. Mogelijk zijn ze
verslaafd, hebben ze geen dak boven hun hoofd,
hebben ze psychische klachten of maken ze een
verwarde indruk. Maar ook zíj zijn mensen. Laten
we ze groeten, misschien juist tóch die euro
geven en misschien, als je het durft, zelfs een
praatje maken. Want zij zijn, net als wij, mensen.
Echte mensen!

D O O R  R E N A T E  S C H U U R M A N
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ABC-catechisatie
Op een donderdagavond in maart rijd ik van
Nieuwleusen naar Rouveen. Ik mag een avondje
meekijken bij de catechisatiegroep voor
andersbegaafden! Het is voor mij best een
beetje spannend, omdat ik eigenlijk geen idee
heb wat me te wachten staat. Gelukkig word ik
warm welkom geheten door Hetty Huls en Emmy
Bouwman. Zij staan al in de gang te wachten.
Eigenlijk niet op mij, zo blijkt 😉, maar ze vangen
iedereen die komt op in de hal van het
Dienstgebouw om ze zo te verwelkomen. Een
warm ontvangst. 

Sinds 2012 bestaat deze catechisatiegroep. De
groep is inmiddels gegroeid tot zo’n 10 tot 15
jongeren die deelnemen. Het blijkt zelfs dat ze
hun eigen organist hebben! Helaas was hij
vanwege ziekte afwezig op de avond dat ik er
was. De groep bestaat uit een mengeling van
jongens en meiden en er wordt heel wat
afgelachen. Er is ruimte voor een goed gesprek,
een lied, even een pauze, praten over het
geloof én over de week en samen creatief bezig
zijn. 

Ik was er op de avond in de week voor biddag.
We startten met een oefening. Doe je, als je dit
leest, met ons mee? Houd je adem maar eens
even een minuut in. (…) Nou, hoe is dat? Je krijgt
het langzaamaan wat benauwd hè? En op een
gegeven moment heb je écht weer adem nodig.
Je kunt niet zonder adem! Zo is het ook met
bidden. Je kunt niet zonder bidden! Samen
hadden we het daarna over Nehemia. Nehemia
wist namelijk ook: zonder de hulp van de Heere,
kunnen we het nooit voor elkaar krijgen. En we
komen met God in contact, juist door te bidden.

Ook werd er een woord geleerd voor in het
themakistje. Ik begreep niet zo goed wat het
themakistje inhield, en nieuwsgierig als ik was,
vroeg ik één van de meiden om uitleg. Ze
vertelde me dat ze iedere keer als ze samen
komen, een woord, gebedje, lied of tekst
bespreken en dat ze datgene wat ze bespreken
op papier meekrijgen om het in het kistje te

bewaren. Zo hebben ze aan het eind van het
seizoen een prachtige schatkist aan
waardevolle woorden en teksten. Het woord van
deze avond was goedertierenheid. Een moeilijk
woord maar Hetty en Emmy wisten het goed uit
te leggen! 

Vervolgens hadden we samen pauze, dronken
we thee, koffie of fris en gingen we daarna aan
het knutselen. Een ingewikkeld werkje waarbij
we heel veel moesten knippen en plakken en we
eigenlijk tijd tekort hadden! Maar we hielpen
elkaar als we klaar waren en zo kon iedereen
toch een werkje mee naar huis nemen wat af
was. 

Wist jij de volgende dingen al over de
catechisatiegroep voor andersbegaafden? 

Dat ze op donderdagavond van 18.30 tot
19.45 uur samen komen bijvoorbeeld?
Dat ze ieder jaar hun eigen uitje hebben en
dat ze dan gezellig op een zaterdag samen
op pad gaan?
En dat je welkom bent vanaf 10 jaar?

Nou, ik wist het allemaal niet. Maar nu ik een
avond met ze mee heb gekeken, heb ik al deze
informatie weten te verzamelen! Dankjewel dat
ik met jullie mee mocht kijken deze avond. Ik
voelde me heel erg welkom.

Dus als jij ook
een keer mee
wilt kijken,
neem gerust
contact op
met Hetty of
Emmy. 
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Vul mij opnieuw is geschreven voor gelovige
vrouwen die zich willen verdiepen in het werk
en de Persoon van de Heilige Geest. Dat de
Geest niet los gezien kan worden van de
Vader en de Zoon is door het hele boek heen
duidelijk, maar de nadruk ligt op de Heilige
Geest. Lijnen over de vervulling en
bekrachtiging met de Heilige Geest, praktische
lessen over de vrucht van de Geest en de
geestelijke gaven die Hij geeft worden op
eenvoudige, bijbelgetrouwe wijze dicht bij je
hart gebracht.

De gespreksvragen kunnen gebruikt worden
voor persoonlijke overdenking, maar zijn ook
geschikt voor gebruik in vrouwenkringen en
bijbelstudiegroepen.

Boekentip
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Ontbijtactie





Een bijzonder project met een mooi
resultaat…
Het was in het voorjaar van 2021 dat Gert
van Tol vanwege lichamelijk klachten
meerdere malen per week vroeg in de
ochtend erop uit ging om een stevige
ochtendwandeling te maken. Tijdens die
wandelingen rijpte in zijn hoofd het plan
waar hij al een aantal jaren mee rondliep:
het schrijven van een boek. Ik mocht de
recent geridderde auteur van het boek
‘Florijnen op de zandgrond’ interviewen.

Hoe kwam je op het idee om dit boek te
schrijven?
‘Het verhaal zaten al een hele tijd in mijn hoofd.
Doordat ik ziek werd en op mijn werk gas terug
moest nemen, kreeg ik de tijd om mijn plan voor
een boek uit te werken. Het was fijn om me in
deze periode op een concreet project te
kunnen richten waarin twee van mijn passies bij
elkaar komen. Die eerste passie is de
geschiedenis. Toen ik van het VWO kwam dacht
ik er over om geschiedenis te studeren. Er was
toen nog een nummerus fixus voor deze studie,
dus heb ik destijds gekozen voor de
pedagogische academie (nu PABO) en ben het
onderwijs ingegaan. Een keus waar ik nooit spijt
van gehad heb. Toen ik in Rouveen terecht
kwam raakte ik al snel geïntrigeerd door de
lokale gewoontes en de bijzondere bouw van
het dorp. Mijn tweede passie is het thematisch
onderwijs. Dit is een manier van onderwijs geven
waarin aan de hand van een thema
verschillende vakgebieden aan de orde komen.
Door deze manier van lesgeven is het veel
gemakkelijker om dat wat er geleerd wordt aan
het dagelijks leven te koppelen. In het boek
komen deze twee zaken bij elkaar.’ 

Hoe verliep het schrijfproces?
‘Om te kijken of het verhaal mensen aansprak
heb ik een oproep gedaan aan mensen om
meelezer te worden. Ongeveer een keer per
twee weken stuurde ik hen een hoofdstuk toe.

Ik kreeg verrassend veel reacties en positieve
feedback. Uiteindelijk heeft het boek zesentwintig
hoofdstukken gekregen dus de meelezers hebben
heel wat werk verzet. Voor het boek heb ik
gebruik gemaakt van mijn fantasie, maar ook van
historische bronnen. Vooral het werk van Jan de
Wolde heeft mij geholpen om meer zicht te
krijgen op de geschiedenis van Rouveen.’

Nooit een writersblock gehad?
‘Nee, eigenlijk niet. Wel zat er soms wat meer tijd
tussen de verschillende hoofdstukken. Ik had ook
de gelegenheid om het materiaal te laten liggen.’

Waar gaat het boek over?
‘Eigenlijk lopen er twee verhalen in het boek door
elkaar die steeds dichter bij elkaar komen. Het
ene verhaal heeft een jong meisje dat leefde rond
1590 als hoofdpersoon, het andere verhaal twee
leerkrachten van de Triangel die in onze tijd met
hun klas een bijzondere ontdekking doen. En dat
alles speelt zich af in en om Rouveen. Ik heb
daarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt van
historische bronnen. Feit en fictie worden dus
door elkaar gemengd.’

Wat is de boodschap van je boek?
‘Ik werd bij het bestuderen van de geschiedenis
erg geraakt door het feit dat hele gewone
mensen in de tijd van de Reformatie radicaal voor
het Evangelie kozen. Ze hadden er heel wat voor
over om Gods woord te horen en te lezen. Terwijl
de rooms-katholieke erediensten nog doorgingen,
kwamen zij in gewone huizen al bij elkaar om
samen de Bijbel te lezen en naar voorgangers te
luisteren die deze woorden uitlegden in lijn met
de Reformatie: ze wilden leven door en uit Gods
genade. 

Daarnaast vind ik het belangrijk dat het idee
achter thematisch onderwijs, het kennismaken
met het leven van elke dag en daarover leren, op
deze manier naar voren komt. 

14



Vanuit christelijk en historisch perspectief heb ik
willen benadrukken hoe belangrijk het is om te
weten waar je vandaan komt en welke rol God
speelt in onze levensgeschiedenis. Als je je daar
in verdiept ga je inzien dat het leven hier en nu
volop geworteld is in het verleden en dat het
verleden ook invloed uitoefent op het heden.
Daarom is het belangrijk om kennis te hebben
van je verleden.’

Welke doelgroep heb je in gedachten?
‘Het boek is geschikt voor lezers van 12 jaar en
ouder. Ik heb zo toegankelijk mogelijk
geschreven, maar er komen wel een aantal wat
zwaardere thema’s aan de orde.’

Het boek wordt officieel uitgegeven door een
professionele uitgeverij. Kun je iets meer
vertellen over hoe dat proces is verlopen?
‘In eerste instantie heb ik het manuscript af
laten drukken bij Johan Redder in Staphorst. Zo
had ik wat tastbaars in handen. Uit
enthousiasme heb ik het afgeronde manuscript
opgestuurd naar een uitgeverij die
gespecialiseerd is in educatieve uitgaven:
leuker.nu. 

De uitgever was erg enthousiast en gaf aan het
boek graag uit te geven. Doordat mijn dochter
Marjanne en mijn zus Elly vol enthousiasme het
boek hadden gecontroleerd op spel- en
typefouten kon het redactieproces snel afgerond
worden. 

Er moest toen ook een omslag komen met een
aansprekende illustratie. Mijn kleinzoon Jochem
wilde wel een poging wagen. En dit is hem gelukt.
Ook de uitgever was erg enthousiast zodat zijn
tekening nu op de kaft van het boek staat.’

En hoe nu verder…?
‘Tsja, nu breekt er een spannende tijd aan. Het
boek wordt eind mei officieel gepresenteerd
tijdens een bijeenkomst in de Veldschuur. Dan is
het afwachten hoe het verder ontvangen wordt.’
 

11

Als ik huize van Tol verlaat krijg ik het boek in
manuscriptvorm mee voor een eerste impressie.

Ik ben aangenaam verrast door de vaart en
afwisseling in het verhaal. De concrete

beschrijvingen van het dorp waar je zelf woont
geven een bijzondere leeservaring:

onwillekeurig ga je sommige personen uit het
boek inkleuren met de kennis die je hebt. Gert
heeft een mooi aansprekend boek geschreven
met een duidelijke boodschap. Voor inwoners
van Rouveen geeft de herkenbaarheid van de
omgeving een speciaal tintje aan het lezen: je

hebt direct een beeld bij de gebeurtenissen. Op
deze manier komt het verleden op een

aansprekende wijze heel dichtbij. 
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Verhaal
NIET ONZE WIL GEBEURT

Meester Jonker is net klaar met het
Bijbelverhaal, dit keer ging het over de blinde
man die genezen werd. “Hebben jullie nog
vragen over het verhaal?” vragend kijkt de
meester de klas in.
Milan steekt aarzelend zijn vinger op. “Milan zeg
het maar, wat is je vraag?” Meester Jonker heeft
wel een beetje een vermoeden welke vraag hij
gaat stellen. 

Vanochtend belde de moeder van Milan met
een vreselijk bericht. Ze was gisteren naar het
ziekenhuis geweest voor de uitslagen van
eerder gedane onderzoeken. Die uitslagen zijn
niet goed, de moeder van Milan kreeg te horen
dat ze kanker heeft in de longen. De vlekjes
waren gelukkig nog niet heel groot, zodat
behandeling nog mogelijk is.

“Meester, doet God nog steeds wonderen?”
Milan kijkt de meester vragend aan.
“Ja, God doet zeker nog wonderen, als je naar
buiten kijkt zie je vele wonderen van God, Hij
laat alles bloeien en groeien. Er worden
kinderen geboren, we mogen elke morgen weer
wakker worden dat zijn in mijn ogen allemaal
wonderen die God ons geeft.

Maar ik denk niet dat je dat soort wonderen
bedoelt toch?” Milan schudt zijn hoofd, nee dat
soort wonderen bedoelt hij zeker niet. “Ik bedoel
of God nog steeds mensen beter kan maken als
ze een hele erge ziekte hebben.”

“Dat kan God nog steeds. Maar Hij doet het niet
altijd”, meester Jonker denkt diep na voor hij
verder gaat met zijn antwoord. “Jullie kennen
allemaal het verhaal van Adam en Eva in het
paradijs wel, toch? Toen Adam en Eva van de
verboden vrucht gegeten hadden veranderde er
heel veel in hun leven. Vanaf die tijd was de
relatie tussen God en Adam en Eva voorgoed
anders. 
Het eten van de verboden vrucht was de eerste
zonde tegen God, maar Hij hield zoveel van
Adam en Eva dat Hij nog steeds voor ze zorgde.
Ze moesten wel weg uit het paradijs en ze
moesten werken om in leven te kunnen blijven.
Dat betekende hard werken op het land om
groenten en graan te oogsten en jagen op
dieren om vlees te kunnen eten.

Vanaf de tijd dat Adam en Eva uit het paradijs
weg moesten bestaan er ook ziektes en
overlijden er mensen.
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Maar God hield nog steeds heel veel van de
mensen. Hij had geen spijt dat Hij mensen
gemaakt had. God hield zoveel van de mensen
dat Hij Zijn Zoon de straf liet dragen die de
mensen hadden verdiend. Dat betekent niet dat
er geen mensen meer ziek worden en overlijden,
maar dat betekent wel dat als je in God gelooft
ook jouw zonden zijn vergeven en dat je als je
overlijdt je bij Hem in de Hemel mag komen.

Is dit een beetje een antwoord op je vraag
Milan?” Meester Jonker kijkt vragend naar Milan.
“Ja meester, wel een beetje. God maakt nog
steeds mensen beter die heel ziek zijn, maar
niet altijd. Voor mensen die in Hem geloven is
dat eigenlijk niet heel erg, omdat ze dan naar
Hem in de hemel mogen als ze overlijden.
Ik vind het wel moeilijk dat de mensen van die
overleden persoon wel verdrietig achterblijven.
Ik weet wel dat God je kan troosten als je
verdrietig bent maar iemand missen blijft toch
altijd pijn doen, ook als je gelooft in God.”

Milan kan opeens niet meer verder praten en er
rollen tranen over zijn wangen. Meester Jonker
slaat een arm om hem heen. “Wil jij de klas
vertellen waarom je zo verdrietig bent of zal ik
het doen?” De meester kijkt vragend naar Milan,
die wijst naar de meester en met een snik in zijn
stem komt er zachtjes uit: “Doet u dat maar, ik
kan er niet over praten, dat maakt me heel
verdrietig.”

De meester vertelt dat de moeder van Milan
gisteren te horen heeft gekregen dat ze kanker
heeft. Alle kinderen van de klas schrikken
daarvan en beginnen door elkaar te praten.

“Ho, stop!” roept de meester. “Ik begrijp dat
jullie hiervan schrikken en dat jullie vragen
hebben. Maar als jullie allemaal door elkaar
heen praten versta ik er niks van. Als jullie stil
zijn kan ik vertellen wat de moeder van Milan mij
verteld heeft.”

Het duurt even tot alle kinderen weer stil zijn.
Dat begrijpt de meester best, het is ook niet
zomaar wat wat ze te horen hebben gekregen.
Als iedereen weer rustig is geworden vertelt de
meester wat hij weet.

Aan het einde van de morgen bidt de meester
speciaal voor de moeder van Milan en voor het
hele gezin. Als de kinderen de klas uit lopen om
naar huis te gaan wacht Milan tot alle kinderen
weg zijn. “Meester, ik wil u bedanken dat u voor
mama en ons gebeden hebt. Ik vind het nog wel
heel moeilijk dat mama ziek is, maar ik weet ook
dat God altijd voor ons blijft zorgen en doet
wat Hij goed voor ons vindt. Ik bid sinds ik het
weet ook elke keer voor mama, of ze beter mag
worden. Dat mag je toch altijd vragen
meester?”
“Dat mag je zeker altijd vragen Milan! Ik zal ook
voor jullie blijven bidden en hopen dat je
moeder weer beter mag worden. Ga nu maar
lekker naar huis. Tot morgen Milan!”
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Interview ds. Born en mevrouw Born
Sayra Veldman en Thirza Timmerman hebben
namens de tienerclub, meiden 1e klas, dominee
Born en zijn vrouw geïnterviewd.

1. Kunnen jullie wat vertellen over jullie zelf? 
Ik ben geboren op 4 mei 1956 in Dirksland
en mijn vrouw is geboren op 21 augustus 1960 in
Ridderkerk.
Op 11 september 1984 zijn we getrouwd en we
hebben 4 zonen mogen ontvangen, waarvan 1
zoon is getrouwd. We hebben er nu dus ook nog
een schoondochter bij gekregen.

2. Bent u altijd dominee geweest? En wat voor
werk doet u mevrouw Born? 
Ja ik heb nooit een ander beroep gehad.
Voordat ik mijn eerste gemeente kreeg, heb ik 5
jaar pastoraal werk gedaan. 
Mevrouw Born: “Ik ben opgegroeid met werken
in de schoenenwinkel van mijn ouders. Ik werk
momenteel nog in een schoenenwinkel.”

3. Hoe wist u dat u dominee wilde worden? 
Ik wilde eerst rechten gaan studeren. Ik had mij
al ingeschreven voor deze studie, maar ik
twijfelde meteen of ik dit echt wilde. Mijn
belangstelling was altijd al het bezig zijn met de
Bijbel. Door het doen van evangelisatiewerk heb
ik mijn twijfels overwonnen en ben ik
overgestapt naar de opleiding theologie. Deze
opleiding heb ik gevolgd in Leiden. Aan de
opleiding rechten ben ik nooit begonnen.

4. Hoelang bent u dominee geweest en op
welke plekken heeft u gestaan?
Ik ben in 1987 dominee geworden, dus al 35
jaar. Ik ben begonnen in Stavenisse op het
eiland Tholen. Daarna ben ik naar Asperen
gegaan. Toen zijn we de rivier overgestoken
naar Brakel; dit is maar 8 km bij elkaar vandaan,
maar door de rivier er tussen was het wel een
heel andere plaats om te wonen. Toen heb ik
het beroep naar Rouveen aangenomen en zijn
we in Rouveen komen wonen. Hier heb ik het
langste gediend als predikant. 

5. Waar wordt u blij van als dominee en wat gaat
u het meeste missen als u straks met pensioen
hoopt te gaan? 
Het contact met de mensen en als ik merk dat
mensen geraakt werden door de preken.

6. Heeft u een bepaalde gewoonte voor u gaat
preken? 
Mevrouw Born zegt lachend: “Zeker 3 keer in de
koffer kijken of de preek er wel echt in zit.” Ds.
Born: “Ja dat klopt, of dat er een pagina aan de
preek ontbreekt.”

7. Wat is uw mooiste herinnering aan onze
gemeente? 
Ik heb niet specifiek iets wat ik het mooiste vind.
De belijdeniscatechisanten vond ik erg mooi om
te mogen begeleiden. Ook de hulp die we
ontvingen was heel fijn. Er werd ook met ons
meegeleefd en gedacht, heel fijn!

8. Wat doet u nog meer op de zondag? 
Als ik in onze eigen gemeente preek, gaan we
daarna lezen of luisteren geestelijke muziek. Ook
komen de kinderen regelmatig op bezoek. Als ik in
een andere gemeente sta dan loopt de zondag
anders, omdat we dan verschillende kerktijden
hebben. Mijn vrouw gaat alleen mee naar een
gemeente waar ik heb gestaan. 

9. Wat mist u aan Rouveen als dorp? 
De gezelligheid van de Oude Rijksweg, denk aan
de bomen en de boerderijen. Als ik nu naar
Rouveen kom en ik draai de Oude Rijksweg op,
dan voelt het gelijk weer als thuis. We hebben
daar altijd met veel plezier gewoond. 

10. Hoe bevalt het wonen in Hasselt? 
Hier wonen vinden wij erg knus. We wonen in een
mooi hofje; iedereen die hier woont is nieuw en
het contact met de buren is leuk. 
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11. Wat vindt u de mooiste tekst uit de Bijbel? 
Een tekst die veel terug is gekomen in mijn leven
is 1 Petrus 2 vers 9:

Maar u bent een uitverkoren geslacht, 
Een koninklijk priesterschap, 
Een heilig volk, 
Een volk dat God zich zo tot Zijn eigendom
maakte, 
Opdat u de deugden zou verkondigen van Hem, 
Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn
wonderbaar licht.

En de gelijkenis van de verloren zoon heb ik
altijd gezien als een roeping. Dat is ook mijn
taak: om verloren zonen en dochters terug te
roepen tot God. 

12. Welk lied en welke psalm vinden jullie het
mooiste? 
Het lied: God is getrouw zijn plannen falen niet 

God is getrouw, zijn plannen falen niet
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen
Die 't heden kent, de toekomst overziet
Laat van Zijn woorden geen ter aarde vallen
En 't werk der eeuwen dat zijn Geest omspant
Volvoert Zijn hand

De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast
Zijn heerschappij omvat de loop der tijden
Een sterke hand, die nooit heeft misgetast
Blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden
En d'adem zijner lippen overmant
De tegenstand

De heil'ge Geest die haar de toekomst spelt
Doet aan Gods kerk Zijn heilsgeheimen weten
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt
Heeft Zijn bestek met wijsheid uitgemeten!
Hij trekt met heel Zijn kerk van land tot land
Als Gods gezant

Wij hebben aan dit lied heel veel gehad . Het hele
plan van God staat al vast en dat maakt mij blij.
Hij roept ons allen! 
Psalm 42 vinden wij de mooiste psalm. 

13. Wat doet u in uw vrije tijd en heeft u een
hobby? 
Ik luister graag naar klassieke muziek van Bach tot
modern klassiek. Ook speel ik zelf piano. Verder
lees ik graag een boek of ga een stuk wandelen. 
Mevrouw Born: “Mijn hobby is quilten (kleden
maken), ook hou ik van lezen en wandelen.”
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14. Wie kookt er het lekkerste eten?
Er kookt er hier maar 1. Dat is mijn vrouw en ze
kan lekker koken. De laatste periode heeft ze
wat meer tijd en komt er elke keer wat anders
op tafel. Mevrouw Born voegt er aan toe: “Ja ik
vind het leuk om elke keer wat anders uit te
proberen.”

15. Welke smaak ijs vinden jullie het lekkerste?
Italiaans ijs. Als we gaan fietsen vinden we het
heerlijk om een ijsje te eten onder weg, onze
voorkeur gaat dan uit naar Italiaans ijs. 

15. Wat is het mooiste moment in jullie leven? 
Toen ik mijn vrouw ontmoette op een reis naar
Zwitserland. Dit was een bijzondere ontmoeting.
De geboorte van de kinderen en de bevestiging
in de 1e gemeente was ook een bijzonder
moment. Mevrouw Born beaamt dit. 

16. Welke vakantie bestemming vinden jullie het
mooiste? Hopen jullie ook nog een land te
bezoeken? 
In Italië vinden we het mooi om elke keer een
ander stuk van het land te bezoeken. We hopen
dit nog eens te kunnen doen. We hebben ook een
reis gemaakt in Israël; dit was een mooie
bijzondere reis. Je krijgt een heel ander beeld bij
bepaalde momenten uit de Bijbel. 

17. U hoopt straks met pensioen te gaan hoe ziet
uw leven er dan uit? 
We gaan het dan wat rustiger aan doen. Toch
hoop ik dat ik nog dienstbaar mag zijn in Gods
koninkrijk, door te preken of ergens nog bijstand te
doen in een gemeente.

18. Is er nog iets wat jullie aan de gemeente willen
mee geven? 
Blijf trouw aan de Heere en de gemeente. Zoals in
de Bijbel staat geschreven: Blijf volharden.

- God is trouw! Zijn plannen falen niet -
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Materialen:
 Wol
 Wiebeloogjes
 oranje papier
 2 ronde kartonnetjes met gat
 Lijm
 Schaar

Eerst moeten de kartonnetjes op elkaar worden gelegd en met een dikke laag wol worden omwikkeld. 
Als de laag dik genoeg is knip je het wol los door tussen de 2 kartonnetjes te knippen. 
Je bindt een draad om het wol heen zodat de draadjes niet meer los kunnen. 
Nu is de pompoen klaar.
Uit het oranje papier knippen de kinderen voetjes en een snaveltje. 
Deze plakken ze op de pompoen en als ook de wiebeloogjes zijn opgeplakt is het kuikentje af.

Pompoen kuikentje

Deze keer geen gewone
kleurplaat, maar een
boekenlegger die jezelf in kunt
kleuren.
Je kan er zelf een tekst of je
naam opzetten.
Knip hem daarna uit langs de
randen en vouw hem dubbel.
Plak de delen op elkaar.
Je hebt dan een mooie
boekenlegger.

DOEHOEK VOOR JONG EN OUD
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Wij zijn het volk van God
Wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar
Een leven lang te gast
Er ligt een hemels vaderland voor ons klaar

Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

Het is een zegetocht
Van heiligen en twijfelaars bij elkaar
Maar kijk, wij lopen nog
Wij lopen wat God heeft beloofd achterna

Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen

En nu wij zijn omringd
Door zoveel helden die ons voor zijn gegaan
Nu geven wij niet op
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan

Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen
Hij laat ons nooit alleen

Houd vol

Houd vol, houd vol
Hij laat niet los
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen
God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen

Door: Tim Hughes, Matthijn Buwalda en Kees
Kraayenoord
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